Liturgie voor de aangepaste dienst op 5 februari 2023
In de Ichthuskerk te Lekkerkerk

Thema: Samen eten doet wat!

NECI Wendelen v, Erve

Voorganger Jacqueline van Sprang
Met medewerking van de Fisherman’s Band
Deze dienst is voorbereid door Will Faber, Mariet Verkuil en Gerda Zwikker

De Fisherman’s Band speelt: Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.



U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één! (2x)

Refrein

Welkom (door dienstdoende ambtsdrager)
Voorganger gaat naar voren en kondigt het aansteken van de paaskaars aan

De Paaskaars wordt aangestoken door een gast met hulp van Will
Daarbij wordt uitgesproken: Kaars jij mag branden.

Jij geeft ons je licht.

Jij bent een teken:

God houdt ons in het zicht.
(vg. Steekt vervolgens kaars van verbondenheid aan)

We zingen staande: NLB 218

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.



Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom

Dank U voor alle mooie klanken,
Al wat ik zien en horen kan.
Dank U- o God ik wil U danken
dat ik danken kan.

Stilte
Groet
Toenaderingsgebed

Leefregel
We zingen op de melodie van “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht dat wij zijn als
kaarsjes brandend in de nacht”:

Allen

Ken je Gods gebod, woorden een tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!

Vrouwen

Een, dat is de Heer, niemand is als God.

In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.

Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer.
Dien geen and’re goden, dan God de Heer.

Mannen

Drie, dat is de naam van de hoge God.

Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer.

Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.

Vrouwen

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

Mannen

Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:

dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is.

Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.



Allen

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.

Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.

Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!

Gebed
Zingen : NLB 413: 1, 3 en 2 (voor beamer: let op andere volgorde)

1.Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3.Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
laat ons niet verloren gaan.

2.Alles wat U prijzen kan,

U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig' toe!

Filmpje : https://youtu.be/giNQGniSJjk

Zingen: ELB 431

Eris geen plaats, er is geen plaats,
Zacheds is te klein.

maar haastig klimt hij in een boom
om er toch bij te zijn.

Daar zit die kleine tollenaar,

daar zit hij, hoog en droog.

De mensen kunnen hem niet zien,
naar Jezus kijkt omhoog.

'Zachels, waarom schuil je weg,
zo angstig als een muis?


https://youtu.be/gjNQGniSJjk

Zacheus, kom vlug uit je boom
en breng Mij in jouw huis.'

ZacheUs gaat met Jezus mee,
de mensen zijn verrast:
Zacheds is een tollenaar

en Jezus is zijn gast.

Want Jezus, die de mensen kent,
Hij roept ze bij hun naam:

De ware Zoon van Abraham

laat niemand buiten staan!

Overdenking

Zingen: NLB 388. Coupletten door Fisherman’s Band en refrein door allen

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.

Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,

genadig begin van goddelijk recht.

Refrein



Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,

een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

Geloofsbelijdenis uitgesproken door Will

Wij geloven in de Here God,

onze Vader, die alles gemaakt heeft:

de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.

Zo machtig is Hij!

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,

die geboren werd in de stal van Betlehem,

die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde,

om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest,

die gekomen is op het pinksterfeest

en die wonen wil in ons hart.

Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:

als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.

Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen

en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.

Zingen: NLB 912, in wisselzang

Allen

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

Mannen

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

Vrouwen
Neem mijn stem, opdat mijn lied



U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Mannen

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Vrouwen

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon'.

Allen

Neem ook mijne liefde, Heer,

'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

We danken en bidden
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

(collecte aan de uitgang)

Slotzang door allen gezongen (staand): NLB 416

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God, en Hij zal met je zijn.



Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

ZEGENBEDE






