
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

12 maart 2023 -  jaargang 24  no. 10  

uitzending kerkdiensten:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  

Predikant:  
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
      bijna altijd telefonisch bereikbaar 
  

Pastoraal werker:  
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095 
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 
     vaste werkdag: dinsdag,  
     maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 

Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607 
             Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;   
             e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 
 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212  06-29592603 
Koster Ichthuskerk (maart): 
Marijke Versluis, tel. (0180)  663723 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

Vanmorgen, Grote– of Johanneskerk 
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken.  

Voorganger: ds. Rob Maas  

Orgel: Guus Gorlitz     Lector: Eveline Molenaar 

Lezingen: Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 5-26, 42 

Zingen:     NLB 275: 1,2,4,5  ||  NLB 304: 1,2,3 

  Lichtlied  ||  NLB 95: 1,2  || ‘Leid mij naar de bron’  blz. 2  

  NLB 891: 1,2  ||  NLB 362: 1,3  ||  Amen 
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Zondag 19 maart 
10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 
voorganger:  

ds. M.J. Ouwerkerk-Louter, 
Schoonhoven 

bestemming   ten name van         IBAN-nummer 

1e  kerk    Protestantse Gemeente te Lekkerkerk   NL07 RABO 0335 7028 64 

2e  diaconie   Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk   NL11 RABO 0333 8284 61   

3e  PKN         Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat     NL89 ABNA 0457 457 457 

    z.o.z.             o.v.v. Collecte Gevangenenzorg 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als 
groet van de gemeente naar 
dhr. J. (Joop) Schouten. 
 
 
Er zijn Jan van Zwienenfonds-
bloemen gegaan naar de familie 
(Bram en Nel) van Eesteren. 
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 di 14-mrt 19:30 Ichthuskerk Vergadering diaconie 

di 14-mrt 18:00 Ichthuskerk Soberheidsmaaltijd 

vr 17-mrt 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, zie ook  blz. 3 

vr 17-mrt     JV Uitje naar keuze 

Ouderenmiddag 

De eerstvolgende ouderen-
middag is op 21 maart.  
We zullen dan een viering 
hebben die in het teken 
staat van het lijden en ster-
ven, maar ook van de op-
standing van onze Heer 
Jezus Christus.  
U bent welkom op de ge-
bruikelijke tijd: 14.30 uur in 
de Ichthuskerk. 

Ichthus-     

kerk 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/


3 

Bij de bloemschikking 
 

Bij de bloemschikking horen vanmor-

gen de volgende korte omschrijvingen: 

 Bronnen  

 Van inspiratie  

 Spiegels met gedachten  

 Verbinding voor mij  

       En jou  

Digitale Kerkwijzer 7 maart 2023 
Na de verspreiding (samen met Ontmoeting)
van de ‘Wijzigingen Kerkwijzer’ d.d. 13 febr. 
bleken er nog enige fouten in de Kerkwijzer 
te zitten. Die zijn in de digitale Kerkwijzer 
gecorrigeerd. Bovendien konden nu de  
jeugdouderlingen (duo) vermeld worden. 
Je vindt hem onder ‘Mededelingen’ op de 
site van de kerk. 
Fouten en aanvullingen kunnen altijd gemeld 
worden: c,mudde3@gmail.com 

Vastentip voor deze week 
Koop deze week geen voedsel dat je niet 
echt nodig hebt. Met het kopen van minder 
luxe-artikelen bespaar je al snel € 2 per dag.  
Spaar deze week € 12 (€ 2 per vastendag) 
voor het project in Moldavië.  
Collecte op 1

e
 Paasdag 9 April. 

Huispaaskaars 2023 
 

Voor de kerken is gekozen 

voor de kaars type ‘Vrede’. 

Je kunt ook dit jaar weer  

een huispaaskaars bestellen 

van hetzelfde type.  

Zie de afbeelding hiernaast. 

Er zijn drie lengtematen: 

lengte 25 cm - prijs € 24,50 

lengte 30 cm - prijs € 32,00 

lengte 40 cm - prijs € 40,00 
 

Bestel bij Mariet Verkuil, 

tel. 06 10251433 of  

e-mail teusenmariet@hotmail.com 

Kerk in Actie Collecte – Diaconaat 
Nederland - Omzien naar gevangenen 
 In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gede-
tineerd en zitten een korte of langere gevan-
genisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oorde-
len, maar barmhartig naar hen om te zien. 
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-
patiënten en hun familie een helpende hand 
om te werken aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven 
in Nederland die omzien naar gevangen en 
hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar ook een nieuwe 
kans bieden in de maatschappij. 
Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert 
bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens 
deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 
en 15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat 
vrijwel altijd om vaders - meerdere dagen 
opzoeken in de gevangenis en samen activi-
teiten doen. Steun het werk voor gevange-
nen en geef in de collecte, of maak uw 
bijdrage over.     Lees meer op kerkinactie.nl/ 

Voedselbank  
Vorige week zijn 60 tubes tandpasta,  
5 tandenborstels, 1 bus scheerschuim en  
1 tube handcrème ingeleverd. 
Hartelijk dank hiervoor. 

Lied 'Leid mij naar de bron'  
(Melodie Psalm 81) 
 

1 Leid mij naar de bron  
vol van levend water.  
Keer mijn leven om  
tot een nieuw bestaan  
en schenk mij voortaan  
volop Uw genade. 
 

2 Les mijn felle dorst, 
ik smacht alle dagen.  
U weet wat ik tors,  
wat ik draag aan last,  
hoe 'k in 't duister tast  
met mijn levensvragen. 

3 Wees voor mij de bron  
van het ware leven.  
Heel de diepe wond  
die het leven sloeg  
en wil mij genoeg  
kracht en liefde geven. 

Woensdag 15 maart Gebed in de Veertigdagentijd 
 

Woensdag 15 maart verzorgt ds. Rob Maas een kort 40dagentijdgebed 

om 11:00 uur in de Grote- of Johanneskerk, waar iedereen van harte wel-

kom is. Twintig minuten een getijdengebed met een Psalm, liederen, Bij-

bellezing en korte meditatie. De gebeden zijn elke woensdag in de veer-

tigdagentijd. 

 

 

 

 

 

Dominee Rob Maas - 60 
 

Op vrijdag 17 maart word ik 60 jaar.  

Er is dan 's morgens inloop in de 

Ichthuskerk (vanaf 10:00 uur),  

misschien zie ik u of jou daar?  

Dan zorg ik voor wat lekkers bij de 

koffie/thee. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de dienst op de 3e zondag in de 40dagentijd 
 

Uit welke bron put jij? Deze zondag twee verhalen over het belang van 

water. Een mooi thema zo vlak voor de waterschaps- en provinciale ver-

kiezingen. Water is niet alleen de meest onmisbare bouwsteen van je 

lichaam, maar staat ook symbool voor de liefdevolle waarheden van God. 

We kennen het water dat Jezus geeft, een onuitputtelijke bron die eeuwig 

leven geeft. Water als symbool voor de Heilige Geest. Water wast ook 

schoon en dat gedenken we bij de doop. 

Vraag is: uit welke bron put jij? Waar vind je je motivatie, je drijfveer, je 

inspiratie als je keuzes maakt in je leven? 
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