In Lek gevonden baby begraven als ‘Mirjam van Lekkerkerk’
(NOS Nieuws 16 maart 2023, 16:36)

De baby die begin deze maand dood in de Lek bij Lekkerkerk
werd gevonden is vandaag in besloten kring begraven. Het kind-
Je, een meisje, heeft van de burgemeester van Krimpenerwaard,
waar Lekkerkerk onder valt, de naam 'Mirjam van Lekkerkerk'
gekregen.

De vinder van het lichaampje, burgemeester Bouvy-Koene en
een aantal politiemensen waren bij de begrafenis aanwezig. Een
dichter schreef speciaal voor de baby het gedicht Meisje van de
Lek.

Omdat het kindje voor zover bekend geen naam had, mocht de
burgemeester haar een naam geven, schrijft Omroep West. Er is
gekozen voor Mirjam van Lekkerkerk. Haar voornaam verwijst
naar de zus van Mozes, die volgens het Bijbelse verhaal in een
mandje in de Nijl te vondeling werd gelegd. Het meisje heeft
'Van Lekkerkerk' als achternaam gekregen, omdat ze daar is
gevonden.

"De vondst van Mirjam heeft op veel mensen een diepe indruk
gemaakt", zei burgemeester Koene tijdens de uitvaart. "Wij heb-
ben haar vandaag met liefde een mooie plek in onze gemeen-
schap gegeven. Wij maken nog een herinneringsdoos voor de
eventuele nabestaanden van Mirjam."

Gemeente Krimpenerwaard
Het meisje werd in besloten kring begraven.

Het levenloze lichaampje van het meisje werd op vrijdag 3 maart
door een voorbijganger gevonden in een plastic tas die in het
water lag onder aan de Schuwacht, een dijk aan de Lek. Het
meisje werd geboren na een voldragen zwangerschap en lag
mogelijk al weken in het water. Naar de ouders van het meisje
wordt nog altijd gezocht.

Wanneer bij een overlijden geen nabestaanden bekend zijn, ligt
de verantwoordelijkheid voor de begrafenis bij de gemeente.
Volgens waarnemend burgemeester Pauline Bouvy-Koene heeft
de gemeente het meisje "met veel aandacht en zorg een liefde-
vol afscheid gegeven”.
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Grote- of Johanneskerk uitzending kerkdiensten: http:/www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/ Ichthuskerk

Vanmorgen, Grote— of Johanneskerk Zondag 26 maart

De kaars van verbondenheid wordt aangestoken. 10:00 uur
Voorganger: ds. Hanneke Ouwerkerk, Schoonhoven Grote— of Johanneskerk
Orgel: Marier Verkuil Lector: Kees Mudde voorganger:
Lezingen: Psalm 23 en Matteiis 5: 1 t/m 11 ds. Rob Maas

Zingen:  NLB 122:1,2 || NLB 891: 1,2 || NLB 547: 1,2,3 || Lichtlied
NLB 538: 1,2 || NLB 538: 3,4 || NLB 536: 1,2,3,4 || Amen

bestemming ten name van IBAN-nummer

1e kerk Protestantse Gemeente te Lekkerkerk NLO7 RABO 0335 7028 64

2e diaconie Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk NL11 RABO 0333 8284 61

3e Verwarming Protestantse Gemeente te Lekkerkerk NL0O7 RABO 0335 7028 64
o.v.v. Verwarmingskosten

COLLECTEN

Bericht van overlijden

Op 14 maart 2023 is overleden

mw. Bastiaantje Oosterom-de Vos.
Zij woonde de laatste tijd in Slothove
te Bergambacht. Op 21 maart om
12.00 uur zal zij begraven worden op
de algemene begraafplaats te Lek-
kerkerk. Tot die tijd is ze bij haar
zoon Aad, Achterbroek 21a in Ber-
kenwoude, waar u als u dat wilt af-
scheid van haar kunt nemen.
Eventueel na telefonische afspraak:
06- 28598062. Sjaan Oosterom is 89

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als
groet van de gemeente naar
mw. J.J.A. Polhuijs-van der Plas.

Er zijn Jan van Zwienen-
fondsbloemen gegaan
naar mw. H.(Hillie) van
der Wouden-de Jong.

Jaar oud geworden.
<
% 2 di 21-mrt 14:30 Ichthuskerk Ouderenmiddag
— I(JDJ di 21-mrt 18:00 Ichthuskerk Soberheidsmaaltijd
< | vr 24-mrt 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607

Predikant: Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

e-mail dominee@robmaas.freedom.nl

biina altiid telefonisch bereikb. Koster Grote— of Johanneskerk:
Yna altija teiefonisch Herelxbaar Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603

Pastoraal werker: Koster Ichthuskerk (maart):
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095 Marijke Versluis, tel. (0180) 663723
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl  Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond

vaste werkdag: dinsdag, ) 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
maar bijna altijd telefonisch bereikbaar ~ Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl


http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

Huispaaskaars 2023

Voor de kerken is gekozen voor

de kaars type ‘Vrede'.

Je kunt ook dit jaar weer een
huispaaskaars bestellen van

hetzelfde type.

Zie de afbeelding hiernaast.

Er zijn drie lengtematen:

lengte 25 cm - prijs € 24,50
lengte 30 cm - prijs € 32,00
lengte 40 cm - prijs € 40,00

Bestel bij Mariet Verkuil,

tel. 06 10251433 of e-mail
teusenmariet@hotmail.com

Vastentip voor deze week

Laat deze week frisdrank en alcohol staan

en drink alleen water, koffie en thee.

Spaar deze week in ieder geval € 6 (€ 1 per
vastendag) voor het project in Moldavié.

Collecte op 1° Paasdag 9 April.

Ouderenmiddag, 21 maart

U bent welkom om samen met ons het ver-
haal van lijden en sterven van onze Heer
Jezus Christus te gedenken. En ook te vie-
ren dat het Pasen wordt. We beginnen op
de gebruikelijke tijd: 14.30 uur in de Ichthus-
kerk. Mocht u vervoer nodig hebben, bel dan
met Mariet Verkuil, telefoon 06-10251433.

Boekentafel uitverkoop

ledere vrijdagmorgen tijdens de inloopuren

van 10 tot 12 uur in de Ichthuskerk.

Er zijn Bijbels, dagboekjes, CD's maar ook

kinderbijbelboekjes.

Kom gerust eens kijken, de koffie staat klaar.

contact: Riet de Heer tel. 661107

Soberheidsmaaltijd

Aanstaande dinsdag is er de derde
soberheidsmaaltijd in deze veertig-
dagentijd.

Deze maaltijd wordt gehouden in de
Ichthuskerk en begint om 18.00 uur.
Deelname is gratis, maar aan het
einde van de maaltijd wordt er wel
een collecte gehouden voor de
slachtoffers van de aardbevingen in
Turkije en Syrié.

Afgelopen dinsdag waren er zo'n 30
personen, maar er is plaats voor
meer. Komt u / kom jij ook?

Bij de bloemschikking

Bij de bloemschikking horen vanmor-

gen de volgende korte omschrijvingen:
Oculi; Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij geworden?

Feestelijke inloop

Ik werd samen met mijn vrouw blij
verrast met een gezellige ontvangst
tijdens de inloop afgelopen vrijdag
door de vele aanwezigen voor mijn
verjaardag. Ook bedank ik iedereen
voor de vele kaarten en berichten
met felicitaties via de 'socials'.

Zo is 60 worden helemaal niet erg.

Ds. Rob Maas @

Terug van weggeweest (1):
Paasontbijt in de Ichthuskerk

Dit jaar organiseren de jongeren weer een gezellig
paasontbijt op paasmorgen in de Ichthuskerk.

Jong en oud is vanaf 8:30 a.m. welkom.

Het ontbijt is van 8:45 tot 9:30 a.m. ledereen kan dus
op tijd in de kerk kan zijn.

Er is een vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

Graag aanmelden via mailtje
naar r.denouden@everyangle.com of

appje/belletje naar 06-51184134.
We zien u/jullie hopelijk paasochtend in de Ichthuskerk!

Terug van weggeweest (2):
Paaswake voor de jongeren (alle leeftijden)

Dit jaar wordt er weer een paaswake voor de jongeren
georganiseerd.

Na de avonddienst op Stille Zaterdag, blijven we in de
Ichthuskerk en zullen ’s nachts waken bij de nieuw
aangestoken paaskaars, die we op paasochtend de
kerkdienst in zullen dragen.

Gedurende de nacht splitsen we in groepjes, waarbij
elke groep een aantal uur waakt, terwijl de andere
groepjes slapen.

Neem je eigen slaapspullen mee (slaapzak, kussen,
matje, etc.)

Wij zorgen voor eten en drinken en een inhoudelijk
programma.

Graag aanmelden door appje/belletje naar Wendy
(06-42175714).



mailto:r.denouden@everyangle.com

