
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

21 mei 2023 -  jaargang 24  no. 20 

uitzending kerkdiensten:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  

Predikant:  
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
      bijna altijd telefonisch bereikbaar 
  

Pastoraal werker:  
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095 
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 
     vaste werkdag: dinsdag,  
     maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 

Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607 
             Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;   
             e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 
 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212  06-29592603 
Koster Ichthuskerk (mei: 
Evert Simons, tel. (0180) 663940 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

Vanmorgen, Grote– of Johanneskerk 
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken.  

Voorganger:  mw. Jacqueline van Sprang 

Orgel:  Mariet Verkuil    

Lector:  Carola den Ouden 

Lezingen: Ezechiël 39: 21-29 en Johannes 17: 1-13 

Zingen: NLB 27: 1,4  ||  NLB 275  ||  NLB 869: 5  ||  Lichtlied  ||  NLB 106: 18,22  

  NLB 667: 1,2,5,6  ||  NLB 663  ||  NLB 864: 1,2,5  ||  Amen 
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Volgende week, 28 mei 
Pinksteren, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 
Voorganger:  
ds. Rob Maas 

bestemming   ten name van         IBAN-nummer 

1e  kerk    Protestantse Gemeente te Lekkerkerk   NL07 RABO 0335 7028 64 

2e  diaconie   Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk    NL11 RABO 0333 8284 61 

3e  Missionair Werk - Protestantse Kerk Nederland     NL10 ABNA 0444 444 777 

    zie blz. 4    o.v.v. collecte Missionair Werk, mei 

AGENDA 

Ziekenhuisopnamen 
 

Dhr. H.W. (Henk) Streefland 
is vrijdag 19 mei verhuisd naar  
Rijndam Revalidatie aan de  
Westersingel in Rotterdam. 
 

Mw. T. (Trijnie) Baas-Koers 
wordt verzorgd in  
Zorgpension De Molenhoeve,  
Jan Blankenstraat 37,  
2861BZ Bergambacht 

Bloemen 

De bloemen uit de kerk  

gaan als groet naar  

dhr. H. (Henk) Soutendijk,  

die na een geslaagde heup-

operatie weer thuisgekomen 

is uit het ziekenhuis. 

Koffie: 

Ichthus

-kerk 

3e Collecte 

Kinderen en ouders samen 

op zoek naar zingeving  
 

Pioniersplekken - nieuwe vor-

men van kerk-zijn binnen de 

Protestantse Kerk -  

zoeken aansluiting bij de leef-

wereld van de bezoekers door 

het Evangelie te delen op een 

manier die bij hen past.  

Bij pioniersplek ‘Zin op school’ 

in Waalwijk gaan kinderen op 

de basisschool én hun ouders 

op zoek naar zingeving vanuit 

het Evangelie. In kliederklas-

sen en andere activiteiten ko-

men allerlei levensvragen aan 

de orde. De Protestantse Kerk 

ondersteunt het werk van de-

ze nieuwe kerkplekken.  
 

Meer lezen: 

kerkinactie.nl/collecterooster  

ma  22-mei 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

vr 26-mei 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

Hallo allemaal, 
  
De jeugd is hard aan de slag om de jeugd-

ruimte in de Ichthuskerk op te knappen en 

gezellig te maken! 

Het is belangrijk dat de jeugd een eigen plek 

en ruimte heeft om elkaar te ontmoeten. 

Er is al veel gedaan maar er liggen nog wat 

klussen zoals opruimen, schoonmaken en 

verven. 

Ook zoeken we iemand die spullen naar de 

milieustraat kan rijden. 

Op zaterdag 27 mei gaan we verder met 

klussen, wie kan en wil er komen helpen? 

Vele handen maken licht werk! We maken er 

een leuke dag van! 

Iedereen is welkom! Bel of stuur een berichtje 

naar Neline ( 06-40008817)  

   of Wendy ( 06-42175714) 

Zie de bijgesloten informatie  

over de Appostel app 
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Pastoraal meldpunt 

 
Wie wil 'pastoraal meldpunt' worden? 

Een wat vreemde vraag misschien zo bij eerste lezing. Ik leg het uit. In het af-

gelopen jaar is er door het pastoraal beraad gesproken over hoe we het pasto-

raat in de toekomst vorm willen geven. Er is veel onderling pastoraat in de ge-

meente waar we dankbaar en blij over zijn. We zijn een meelevende gemeente 

waar goed naar elkaar wordt omgezien. 

Het georganiseerde pastoraat staat echter onder druk. Er zijn minder ouder-

lingen (niet iedere wijk heeft een ouderling) en Jacqueline van Sprang gaat per 

september de gemeente verlaten. Daarom is er een plan bedacht om in de toe-

komst te gaan werken met bezoekmedewerkers (daarover later meer) en willen 

we als pastoraal beraad een pastoraal meldpunt in het leven roepen. 

Wat is een pastoraal meldpunt? 

Het is de plek waar mensen telefonisch (of via e-mail) terecht kunnen met vra-

gen rond onderwerpen die in alledaagse contacten niet zo makkelijk ter sprake 

komen en daarnaast ook vragen om hulp, aandacht of zorg. Dit kan voor men-

sen zelf zijn of voor anderen (dit laatste altijd in overleg met degene waar zor-

gen om zijn). 

De persoon uit de gemeente achter het pastoraal meldpunt (die we dus zoe-

ken) heeft als belangrijke taak om te luisteren naar degene die belt en daarna 

een (hulp)vraag of verzoek, indien nodig of gewenst, uitzet naar bijvoorbeeld 

een ouderling, iemand van de diaconie, een bezoekmedewerker of de predi-

kant. 

Wie zoeken we? 

Iemand die goed kan luisteren en bereikbaar is. Het is handig wanneer de per-

soon die we zoeken een beetje kennis heeft van de indeling van de wijken, 

maar daar kun je snel in wegwijs zijn. 

Verder vragen we van deze persoon om akkoord te gaan met de geheimhou-

dingsplicht. 

Heeft u vragen of denkt u erover om de gemeente te helpen bij het organiseren 

van het pastoraat en lijkt het u een mooie taak, neemt u dan contact op met  

ds. Rob Maas, Jacqueline van Sprang of één van de ouderlingen. 

Stapel-diner of running dinner 

Zoals je weet is het jaarthema dit seizoen 'Aan tafel'. Eerder dit seizoen zijn een 

groot aantal gemeenteleden bij elkaar aan tafel gegaan, door simpelweg een 

'lootje' te trekken, met een uitnodiging erop om te komen eten. We zouden 

graag nog voor de vakanties beginnen met het organiseren van een diner.  

Dit keer een stapel-diner of ook wel running dinner genoemd.  
 

Het idee is eenvoudig.  

Er zijn kokers die thuis men-

sen ontvangen voor of het 

voorgerecht of het hoofdge-

recht of het nagerecht. En er 

zijn een drietal groepen (of 

meer afhankelijk van het 

aantal kokers) die bij deze 

kokers als gast gaan eten.  

Het vraagt wel enige organi-

satie, maar dat zal lukken, 

maar belangrijkste vraag: 

WIE DOET ER MEE?  
 

Het zijn altijd heel leuke avonden, waar je in gesprek bent met soms mensen 

die je nog niet kent, soms al een beetje of soms goed, maar het levert altijd 

weer bijzondere ontmoetingen op. Ik stel nu voor het op vrijdagavond 9 juni te 

doen. Dus wie gaat er mee aan tafel of stelt zijn huis beschikbaar en kookt voor 

een aantal mensen? Eén tafel is al gedekt!  

Geef het door aan dominee Rob Maas! 

 

Pinksteren: In vuur en vlam 

Volgende week is het Pinkste-

ren dan is er in de Grote- of 

Johanneskerk een dienst voor 

iedereen, van Jong tot Oud.  

 Voorganger is  

     dominee Rob Maas. 
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