
Orde van dienst van Woord en Tafel zondag 25 juni 2023 GoJ-kerk Lekkerkerk 10:00u
Zondag 1e van de zomer; kleur: groen

Thuis kunt u een kaars klaarzetten die u kunt aansteken wanneer de kaars van verbondehied wordt 
aangestoken

Welkom en mededelingen

Intochtslied 84: 1
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
   het huis waar Gij uw naam en eer
   hebt laten wonen bij de mensen.
   Hoe brand ik van verlangen om
   te komen in uw heiligdom.
   Wat zou mijn hart nog liever wensen
   dan dat het juichend U ontmoet
   die leven zijt en leven doet.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Stil gebed 

Bemoediging en groet
v. Laten wij ons bemoedigd weten,

zoals we hier bij elkaar zijn gekomen
verenigd in ons verlangen en zoeken
naar de bron van liefde, goedheid en trouw
God, die is: Vader, Zoon en heilige Geest.

a. De kracht die ons draagt,
die onze waarheid kent,
die er altijd voor ons is.

v. Vrede van deze God voor u en voor de wereld,
nu en altijd.

a. Amen. 

Kyriëgebed

Glorialied Lied 146-C: 1 en 7

1 Alles wat adem heeft love de Here,
   zinge de lof van Israëls God!
   Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
   roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
   Die lijf en ziel geschapen heeft
   worde geloofd door al wat leeft.
   Halleluja! Halleluja!

7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
   Hem die zo grote dingen doet.
   Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
   zinge nu blijde: God is goed!
   Love dan ieder die Hem vreest
   Vader en Zoon en Heilige Geest!
   Halleluja! Halleluja!

Moment met de kinderen, waarna zingen "Heer blijf bij ons, neem ons mee ...."

Gebed voor de opening van het woord



Lezing Oude Testament: Jeremia 20: 7 – 14
7 ‘HEER, U hebt mij verleid, en ik ben bezweken, U was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep 
gekregen. Dag in dag uit lachen ze om mij, iedereen bespot mij.
8 Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen: “Ik word mishandeld, onderdrukt!”
Want de woorden van de HEER brengen mij dag in dag uit schande en vernedering.
9  Als ik denk: Ik wil Hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam,
dan laait er in mijn hart een vuur op, dan brandt het in mijn gebeente.
Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet.
10 Want de mensen bauwen mij na: “Overal paniek! Overal paniek! Roep het, dan vertellen wij het 
verder.” Al mijn vrienden zijn uit op mijn val: “Misschien laat hij zich verleiden, dan krijgen wij hem in 
onze greep, dan wreken wij ons op hem.”
11 Maar de HEER staat mij terzijde als een machtig krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten val,
ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd, ze zullen hun doel niet bereiken. Ze 
worden overladen met eeuwige schande, nooit zal die worden vergeten.
12 HEER van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien dat U zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor.
13 Zing voor de HEER, loof de HEER, want Hij heeft het leven van de arme uit de handen van 
boosdoeners gered. 
14 Vervloekt is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop mijn moeder mij baarde. Die dag mag niet 
gezegend zijn.

Luisteren naar 'Hoop in mij' (Reyer) door Mirjam Kerkhof
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=S7Iyo2W-8kw

1 Ik besluit  U te vertrouwen.
Mij aan uw woorden vast te houden
Ik hoor uw stem spreken tot mij
Wees gerust, Ik ben erbij.

2 Door het vuur, door de beproeving
Blijf ik standvastig, blijf ik moedig 
Waar ik ook ben, of waar ik ook ga
Ik weet dat U mij nooit verlaat.

 
Geen angst houdt mij nog vast
Ik ben volledig vrij
Ik maak de wedstrijd af 
U baant de weg voor mij
Geen angst, geen oordeel
Maar hoop op heerlijkheid
Geen angst, maar vrede 
Jezus de Hoop in mij

3 In mijn falen In mijn zwakte
Blijf ik geloven blijf ik vechten
U tilt mij op al val ik steeds weer
Ik kijk naar U en wankel niet meer

Ik heb hoop, hoop, levend in mij
Ik heb hoop, hoop,die alle angst verdrijft
Ik heb hoop, hoop, Hoop op heerlijkheid
Hoop, hoop, Jezus de Hoop in mij.

Evangelielezing: Matteüs 10: 18-20, 22, 24 – 33
18 Jullie zullen omwille van Mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en getuigenis moeten 
afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. 19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af 
hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden 



ingegeven. 20 Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie 
spreekt.

22 Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde 
zal worden gered. 

24 Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. 25 Voor een leerling is het
voldoende dat hij wordt als zijn leermeester, en voor een slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al 
Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 26

Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat 
niet bekend zal worden. 27 Wat Ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht, en wat jullie in het 
oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. 28 Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar 
niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor Hem die beide, ziel en lichaam, kan laten 
omkomen in de Gehenna. 29 Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood 
neer buiten jullie Vader om. 30 Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31 Wees dus niet bang, 
jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 32 Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal 
ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33 Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik 
verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Zingen: Lied 981: 1, 3, 4 en 5

1 Zolang er mensen zijn op aarde,
   zolang de aarde vruchten geeft,
   zolang zijt Gij ons aller Vader,
   wij danken U voor al wat leeft.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,
   Gij kleedt de bloemen op het veld,
   o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
   en al mijn dagen zijn geteld.

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
   Gij redt de wereld van de dood.
   Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
   zijn lichaam is het levend brood.

5 Daarom moet alles U aanbidden,
   uw liefde heeft het voortgebracht,
   Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
   o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Verkondiging

Zingen Geloofsbelijdenis op melodie Liedboek 905 (we staan)

1 ’k Geloof in God - Hij is de Vader,
almachtig Koning op zijn troon,
Schepper van hemel en van aarde -
en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer,
in Jezus Christus, onze Heer,

2 die, van de heilge Geest ontvangen,
als mens geboren uit een maagd,
onder Pilatus heeft geleden,
voor onze schuld werd aangeklaagd,
stierf aan het kruis, lag in het graf,
diep in de dood daalde Hij af.

3 ’k Geloof dat Hij ten derde dage
is opgestaan vanuit de dood,
en naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal.

4 Ook wordt de Geest door mij beleden,
’k geloof één kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heilgen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.

Voorbeden

Inzameling van de gaven



Dienst van de Tafel

Uitleg en tafelgebed uitlopend op ........

.......Zullen we dan staande die overtuiging van eenheid en eensgezindheid in Christus gezamenlijk 
uitspreken en aansluitend bidden met de woorden die Jezus ons heeft geleerd?

v. Gezegend bent u, Here God,
a. U, die ons het brood geeft,

U, die ons tot voedsel zijt.
v. Gezegend bent u,
a. U, die de wijnstok laat groeien,

U, die de wijn bent die wij drinken.

Onze Vader

Zingen Lied 385: 1, 2, 3 en 4
1 De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

2 Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood.
Dit brood houdt ons in leven
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het daag'lijks brood.
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

3 De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

4 Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Vervolg tafelgebed

Zij die deelnemen komen naar voren en ontvangen brood en wijn

- organist speelt tijdens delen van brood en wijn -

Dankgebed

Slotlied: 419: 1, 2 en 3
1 Wonen overal nergens thuis,
   aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
   Vallende sterren, de schim van de maan,
   mensen die opstaan en leven gaan,
   mensen veel geluk.

2 Wonen overal even thuis
   handel en wandel en huis na huis
   loven en bieden op waarheid en waan
   wagen en winnen en verder gaan
   mensen veel geluk.

3 Wonen overal bijna thuis
   aarde mijn hemel mijn vadershuis
   stijgende sterren de lach van de maan
   mensen die dromend een stem verstaan
   mensen veel geluk.

Wegzending en zegen
Gezongen Amen


