
Orde van dienst zondag 23 juli 2023 - PG Lekkerkerk - GoJ-kerk 10:00 uur

kerkelijk jaar: 5e van de zomer

Thuis kunt u een kaars klaarzetten die u aansteekt op het moment dat de kaars van verbondenheid
wordt aangestoken

Organist speelt

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 92: 1 en 4 

1 Waarlijk dit is rechtvaardig 
   dat men den Here prijst,
   dat men Hem eer bewijst 
   zijn naam is eerbied waardig
   Wij loven in de morgen 
   uw goedertierenheid,
   ook als de nacht zich spreidt 
   houdt ons uw hand geborgen.

4 Hoe diep zijn uw gedachten!
   Geen dwaas die dat verstaat:
   als onkruid groeit het kwaad;
   hoe lang zult Gij nog wachten?
   Zie toch, aan alle zijden,
   plant zich het onrecht voort,
   het bloeit haast ongestoord,
   niemand komt tussenbeide.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Stilte

Bemoediging en groet

Inleiding

Kyriëgebed

Glorialied 869: 1 en 6

1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
   oorsprong van al het goede,
   de God die louter wonderen doet.
   Wij leven in zijn hoede,
   die onze vrede_is, onze vreugd,
   in wie zich heel ons hart verheugt.
   Geef onze God de ere!

6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang
   van ganser harte prijzen
   en in mijn lied, mijn lofgezang
   mijn dank aan U bewijzen.
   Mijn hart, verheug u in de Heer,
   lichaam en ziel, verblijd u zeer!
   Geef onze God de ere!

Gebed bij de opening van de schriften

Lezing Jesaja 40: 18 - 25

18 Met wie wil je God vergelijken, hoe is hij uit te beelden?
19 Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid 
overtrokken met goud en zilverbeslag.
20 Met een beeld, opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt,
met zorg gekozen door een vakman, die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt.
21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld?
Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?
22 Hij troont boven de schijf van de aarde – haar bewoners zijn als sprinkhanen –,



hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen.
23 Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend:
24 nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten,
of hij blaast over hen, en ze verdorren en de stormwind neemt hen op als kaf.
25 Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen?

Lied 322: 1, 2 en 3

1 Die chaos schiep tot mensenland,
   die mensen riep tot zinsverband,
   Hij schreef, ons tot bescherming,
   zijn handvest van ontferming,
   Hij schreef ons vrij met eigen hand.
   Schrift die mensen oorsprong schrijft.
   Woord dat trouw blijft.

2 Dat boek waarin getekend staan
   gezichten, zielen, naam voor naam,
   hun overslaande liefde,
   hun overgaande liefde,
   hun weeën die niet overgaan.
   Schrift die mensendagen schrijft.
   Licht dat aanblijft

3 Zijn onvergank'lijk testament:
   dat Hij ons in de dood nog kent -
   de dagen van ons leven
   ten dode opgeschreven,
   ten eeuwig leven omgewend.
   Schrift die mensentoekomst schrijft.
   Naam die trouw blijft.

Lezing Matteüs 13: 24 t/m 30 en 36 t/m 43

24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens 
die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen 
het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam 
ook het onkruid tevoorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms 
geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28 Hij antwoordde: “Dat 
is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit 
wieden?” 29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30 
Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers 
zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan 
bijeen in mijn schuur.’”’

36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: 
‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het 
goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van 
het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het zaait is de duivel, de
oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid 
bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: 41

de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val
hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven werpen; daar 
zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader 
stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Zingen: Lied 765: 1, 3, 4 en 5

1 Gij hebt met uw brede gebaren
   de mensen gestrooid uit uw hand
   en in de seizoenen der jaren
   volmaakt Gij de oogst op uw land.

3 En wie zal het zaad onderscheiden,
   het zij tot verval of tot eer?
   Uw regen geeft regen aan beide,
   uw zon ziet op beide terneer.



4 Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
   Gij doet ons ontkiemen tot graan.
   Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
   Gij doet ons uit aarde ontstaan.

5 Wij groeien de aarde te boven,
   wij rijpen in weer en in wind,
   totdat Gij in garven en schoven
   de mensen tezamen bindt.

Uitleg en verkondiging

Lied 313: 1, 4 en 5

1 Een rijke schat van wijsheid
   schonk God ons in zijn woord.
   Hebt moed, gij die op reis zijt,
   want daarmee kunt gij voort.
   Gods woord is ons een licht,
   en elk die in vertrouwen
   daarnaar zijn leven richt,
   die zal erin aanschouwen
   des Heren aangezicht.

4 Maar wie op 't woord vertrouwen
   dat uitging uit Gods mond,
   die kunnen veilig bouwen,
   hun huis heeft vaste grond.
   Des Heren woord maakt vrij
   van dienst aan vreemde machten;
   in 't woord herkennen wij
   zijn plannen en gedachten.
   Het rijk is ons nabij!

5 O Gij die wilt ontmoeten
   wie vragen naar uw wil,
   zie hoe wij aan uw voeten
   zitten en luisteren stil.
   Geef dat tot U, o Heer,
   't woord van uw welbehagen
   niet ledig wederkeer',
   maar dat het vrucht mag dragen,
   uw grote naam ter eer.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 487:1, 2 en 3 (LdK/Oude liedboek) – De Heer heeft mij gezien en onverwacht

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
   ben ik opnieuw geboren en getogen.
   Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
   gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
   Zo komt Hij steeds met stille overmacht
   en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
   Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
   De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
   plant als een boom in ons zijn eigen leven,
   wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
   en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
   Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
   Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.
   Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
   zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
   zo zult Gij uw beminden overkomen.

Wegzending en zegen met gezongen Amen




