
Grote of Johanneskerk Lekkerkerk 30 VII 2023 10 u ‘De hand boven je hoofd’ 
 
Vooraf orgelspel en klokgelui 
welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Psalm 92: 1,2 Waarlijk, dit is rechtvaardig 

De kaars van verbondenheid wordt ontstoken 

Stilte, drempelgebed, bemoediging en groet 
Kyriegebed, voortgezet door 
Lied 745: 2,4 Voor het kind (organist, graag in F ipv G  begeleiden) 
Lied 309A  A capella gezongen – (zal ik inleiden): svp met noten, in 
Spaans 

Openingsgebed 

Inleiding: graag de 4 illustraties emoticons laten zien 

Lied Johannes de Heer 256 
Als op ’s levenszee, de stormwind om u loeit, als ge tevergeefs, uw arme hart vermoeit. 
Tel uw zegeningen, tel ze een voor een en ge zegt verwonderd, Hij liet nooit alleen.  
Refrein: Tel uw zegeningen een voor een, tel ze alle en en vergeet er geen, tel ze alle, noem 
ze een voor een en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.  
Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. Tel uw 
zegeningen, eng’len luist’ren toe, troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. Refrein 

Openingsgebed  
Numeri 6: 22-27 Naardense Vertaling door lector 

Psalm 67: 1 God zij ons gunstig en genadig 

1 Petrus 3: 8-12 NBV 21 door lector 
https://www.youtube.com/watch?v=SJ-44VihGq8 The Psalm project:  
Verkondiging  
Orgelspel  
Lied 418 God schenk ons de kracht 
Aankondiging diakonie
Overlijdensbericht 
Lied 886 (Nederlandse tekst) 
Gebeden, stilte, onze Vader Lied 1006 Onze Vader in de 
hemel, gezongen 

Reiszegen 

Lied 425 vervuld van Uw zegen  
uitleidend orgelspel 
 
 

 
 

 
 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=SJ-44VihGq8


Numeri 6: 22-27 (Naardense Vertaling) 

 

22. Dan spreekt de ENE tot Mozes en zegt: 

      spreek tot Aäron en tot zijn zonen en zeg: 

23. zó zult ge de zonen Israëls zegenen; 

      door tot hen te zeggen: 

24. de ENE zal je zegenen en je bewaken!- 

25. de ENE laat zijn aanschijn tot je oplichten  

      en is je genadig!- 

26. de ENE heft zijn aanschijn tot je op  

      en legt op jou vrede! 

27. Leggen zullen ze mijn naam op de  

      kinderen van Israël; ík zal hen zegenen! 

  
 

1 Petrus 3: 8-12 

Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en 

zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met 

kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook 

zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers: ‘Wie het leven liefheeft 

en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen 

voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij 

naar vrede streven en die najagen want het oog van de Heer rust op de 

rechtvaardigen en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep, maar Hij keert zich tegen wie 

kwaad doen’.  

 


