
Orde van dienst zondag 3 september 2023 Ichthuskerk Lekkerkerk 10:00u
Zondag 11e van de zomer; kleur: groen

In deze dienst nemen we afscheid van onze pastorale werker Jacqueline van Sprang

Thuis kunt u een kaars klaarzetten die u kunt aansteken wanneer de kaars van verbondenheid wordt 
aangestoken

Welkom en mededelingen

Intochtslied 139: 1 en 2

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
   dieper dan ik mijzelf ooit ken,
   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
   Gij volgt mij waar ik zit of sta.
   Wat mij ten diepste houdt bewogen,
   't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
   wie weet mijn wegen zoals Gij?
   Gij kent mijn leven woord voor woord,
   Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
   Ja overal, op al mijn wegen
   en altijd weer komt Gij mij tegen.

Voorganger steekt kaars van verbondenheid aan

Stil gebed 

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Glorialied Lied 903: 1 en 2 

1 Zou ik niet van harte zingen
   Hem die zozeer mij verblijdt?
   Want ik zie in alle dingen
   niets dan zijn genegenheid.
   Is de hartslag van het leven
   niet de liefde van de Heer?
   Liefde draagt hen meer en meer,
   die in dienst van Hem zich geven.
   Alle dingen hebben tijd,
   maar Gods liefde eeuwigheid.

2 Als een vogel, die zijn tere
   jongen met de vleugels dekt,
   zo houdt over mij de Here
   zijn beschuttende arm gestrekt.
   Alles wendt Hij mij ten goede,
   Hij is bij mij nacht en dag,
   ja, van voor ik 't licht nog zag,
   ben ik veilig in zijn hoede.
   Alle dingen hebben tijd,
   maar Gods liefde eeuwigheid.

Moment met de kinderen

Bij het verlaten van de kerk zingen we "Heer blijf bij ons, neem ons mee ...."

Gebed voor de opening van het woord



Evangelielezing: Matteüs 17: 14-20

14  Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn 
knieën viel 15 en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; 
hij valt dikwijls in het vuur of in het water. 16 Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem
niet genezen.’ 17  Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet Ik 
nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie nog verdragen? Breng hem bij Me.’ 18 Daarop sprak Jezus 
de demon streng toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. 19 Toen de 
leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze Hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ 20  Hij
antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een 
mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich 
verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’ 

Zingen: Lied 970: 1, 3 en 4

1 Vlammen zijn er vele, één is het licht,
   licht van Jezus Christus,
   vlammen zijn er vele, één is het licht
   wij zijn één in Christus.

3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
   Geest van Jezus Christus, 
   gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
   wij zijn één in Christus.

4 Velen mogen dienen als onze Heer,
   Hij wast onze voeten, 
   velen mogen dienen als onze Heer,
   wij zijn één in Christus.

Verkondiging

Lied 1005 - NL: 1, 2, 4 en 5

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
   zoeken wij U, waarheid en kracht.
   Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
   schijn in de donk're nacht.
refrein:
   Christus, ons licht
   schijn door ons heen, schijn door het duister.
   Christus, ons licht,
   schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
   zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
   Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
   zo wordt uw stem gehoord.
refrein:
   Christus, ons licht
   schijn door ons heen, schijn door het duister.
   Christus, ons licht,
   schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
  zoekend naar warmte zijn velen koud. 
  Maak ons een huis van levende stenen, 
  schuilplaats door U gebouwd.
refrein:
   Christus, ons licht
   schijn door ons heen, schijn door het duister.
   Christus, ons licht,
   schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
   voor zoveel leed, zoveel gemis.
   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
   totdat uw rijk hier is.
refrein:
   Christus, ons licht
   schijn door ons heen, schijn door het duister.
   Christus, ons licht,
   schijn ook vandaag, hier in uw huis.

 
Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven



Afscheidswoorden en gebed (door dominee Rob Maas)

Slotlied: 425

Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, 
tezamen gezonden
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord.
Om daar in genade 
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal,
door liefde gedreven, 
om wie met ons leven
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal.

Wegzending en zegen


