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AGENDA 

Bloemen: 
 

De bloemen uit de kerk gaan als  

groet van de gemeente naar 

dhr. C.A. (Kees) van den Bos. 

Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

 

. 

De bloemen uit het Jan van  

Zwienenfonds gingen naar  

mw. E. (Elly) Bons-van Herk.  

Koffie en 

bijpraten: 

Ichthuskerk 

Vanmorgen, Grote– of Johanneskerk  

2e Advent 
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken. 
Voorganger: ds. Rob Maas 

Lector: Harmen Lebbink 

Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1: 19-28 

Orgel:   Richard den Ouden  

Zingen:   Lied 80: 1,2  ||  Lied 871: 1,2,3,4  ||  Lichtlied  ||  Opw. 780, zie blz. 2 

  Lied 528: 1,2,5  ||  Lied 442: 1,2  ||  Lied 482: 1,3  ||  Lied 415: 3 (Amen) 

Volgende week, 17 december 

3e Advent, 10:00 uur 

Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: ds. Rob Maas 

C
O

L
L
E

C
T

E
N

         bestemming ten name van         IBAN-nummer 
 

1e  kerk     Protestantse Gemeente te Lekkerkerk    NL07 RABO 0335 7028 64 

2e  diaconie  Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk  NL11 RABO 0333 8284 61 

3e  eigen jeugdwerk  Protestantse Gemeente te Lekkerkerk    NL07 RABO 0335 7028 64 

         o.v.v. eigen jeugdwerk 

ma  11-dec 21:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

wo 13-dec 11:00 Grote Kerk Adventsgebed 

vr 15-dec 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

Kerstavond met de Zandtovenaar! “Ga mee”  

De Zandtovenaar, Gert van der Vijver, brengt je in verwondering door een magisch 

zandspel van licht en donker. 

Op Kerstavond, zondag 24 december 2023 zal de Zandtovenaar, bekend van TV, het 
Kerstverhaal uitbeelden door live zandtekeningen te maken. Er zullen 2 voorstellingen 
zijn in de Grote- of Johanneskerk, Kerkplein 4 te Lekkerkerk. De eerste viering die om 
19:00 uur begint (kerk open vanaf 18:30 uur) zal op de kinderen gericht zijn, het be-
kende Kinderkerstfeest. De tweede viering begint om 21:00 uur (kerk open vanaf 
20:30 uur) en is de Kerstnachtviering. Rondom de voorstelling van de Zandtovenaar 
zullen we kerstliederen zingen en zo met elkaar het Kerstfeest vieren. Kom op tijd, 
want vol is vol! Het belooft een zeer speciale avond te worden waaraan ook Muziek-
vereniging Lekkerkerk zijn medewerking verleent. Iedereen is van harte uitgenodigd! 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Voedselbank 
 

Het product van de 
maand voor december  
is een pak hagelslag 
of een pot chocopasta. 

Datum Meditatieve tekst Symboliek van kleur en materiaal 

10 december 
2e Advent 

We zijn op weg 
Gaan door water 
Levenspad 
Met goede bedoelingen 

De weg is groen. 
Er is hoop voor de toekomst. 

 

Symbolische bloemschikkingen 
 

De komende zondagen in december worden er weer symbolische bloemschikkingen  
gemaakt.  
Steeds plaatsen we een korte samenvatting van de bijbehorende meditatieve tekst 
Verder ziet u de symboliek van kleur en materiaal.  
De schikkingen zijn verbonden aan de lezingen in de adventstijd en aan het jaarthema 
van de Protestantse Kerk voor 2023/2024: Ga mee! 

Kerstproject kindernevendienst 
 

Vorige week begonnen we met het kerstproject ‘de Messias komt’. 
Het gaat over Jesaja. 
Op de adventszondagen kijken we mee hoe God Jesaja als het 
ware door een verrekijker de toekomst laat zien. 
God heeft beloofd dat de Messias, de Redder zal komen en Jesa-
ja vertelt hoe het zal zijn als de Messias er is. 

Pastoraal meldpunt 
 

Vanaf 1 december kunt u bellen naar 
mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk,  

   tel. 06-16428095  
om berichten door te geven over al-
lerhande pastorale zaken 
(bijvoorbeeld ziekenhuisopnamen)  
of om vragen te stellen  
(bijvoorbeeld verzoek om bezoek).  
Voor pastorale zorg kunt u ook bellen 
met de wijkouderlingen en dominee 
Rob Maas. 

Opwekking 780 - Ik zie uit naar de Heer 

via YouTube https://www.youtube.com/

watch?v=hxSXB-pJef4&ab_channel=Sela 

 

1 Ik zie uit naar de Heer. 

Ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt 

naar zijn Woord. 

 

Refrein 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd, 

op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 

1 en Refrein herhalen 

 

Mijn ziel verlangt naar de Heer. 

Mijn ziel verlangt naar de Heer, 

meer dan wachters uitzien naar de morgen. 

 

Refrein 

 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

Verlangen naar de komst van de Heer 
 

Deze zondag staat de dienst in het teken 

van de roep van Johannes, die we in Je-

saja ook horen klinken.  

Naast het feit dat we altijd verantwoorde-

lijk zijn voor de manier waarop wij leven 

en dat inkeer soms noodzakelijk is, mogen 

we tegelijkertijd verlangend uitzien naar 

de komst van Jezus Christus.  

Jesaja 40 wijst vooruit: "Ziehier God, de 

HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal 

heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn 

beloning gaat voor Hem uit. Als een her-

der weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de 

lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn 

borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien."  

En Johannes haalt woorden uit Jesaja 

aan: “Maak recht de weg van de Heer.”  

Uit dit alles spreekt een verlangen naar de 

komst van de Heer. Laten wij Hem van-

morgen tegemoet lopen en ontdekken wat 

het doel is van de weg die Jezus is ge-

gaan. Wat is de zin van ons leven, met 

welk doel leven wij? 

 

Adventsberichten en adventsgebeden 
 

Dominee Rob Maas verzorgt driemaal per 

week (maandag, woensdag en vrijdag)  

adventsberichten via Whatsapp en het 

YouTubekanaal 'Dominee Rob Maas'.  

In de tweede adventsweek gaat het over 

op weg gaan, inkeer, delen en gerechtig-

heid. 
 

Woensdag 13 december om 11 uur is er 

tijdens de openstelling van de Grote- of 

Johanneskerk een adventsgebed met een 

Bijbeltekst, een lied, meditatie en gebed.  

Van harte welkom om daar bij te zijn.  

Sico de Jong zal het adventsgebed ver-

zorgen. 


