Langdurige verpleeghuisopnamen
buiten Lekkerkerk:

De Waterpoort, Markt 182,

2931 EC Krimpen a/d Lek:

- Mw. P.F. Broere- van Sprang
- Dhr. H. Polderman de Jong

Slothoven, Poorthuisstraat 23,

2861 DV Bergambacht:

- Mw. G. Borsje-Stout en dhr. P. Borsje
(afd. Kasteelslot, 1° etage kamer 39A)

- Mw. C.J. Brand-van Erk
(afd. Kasteelslot 1° etage kamer 43)

Zorgcentrum Wilgenhoven,
Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk:
- Mw. R. Broere-Slingerland

Denken we ook aan:

- Sanne de Heer,
Landgoed Hooge Burgh,
Spoorlaan 19,

afd. Weideweg 11,
2470 AA Zwammerdam

-René de Jong,
Zeeldraaier 17,
3363 WD Sliedrecht

- Gerard Jan van Vliet,
G.J. v.Heuven
Goedhartweg 2,
2871 AZ Schoonhoven

Verpleeghuis ‘De Westerweeren’ Kamer 104,

Burg.Huijbrechtstraat 66,
2861 DB Bergambacht:
- Mw. A.C. van Dam -v.d. Graaf

De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn
Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel

- Mw. P. Burger-Stijnen
- Dhr. D.F. den Oudsten
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Predikant: ds. Rob Maas,

tel. 06-24820639

e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer,

tel. (0180) 660607

Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

4 Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraal meldpunt:
mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095

Koster Grote— of Johanneskerk:

Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (januari):

Anton Littel, tel. (0180) 662872

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
7 januari 2024 - jaargang 25 no. 1

Grote- of Johanneskerk 7o ding kerkdiensten: http:/www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/ ~Ichthuskerk

Vanmorgen, Ichthuskerk Volgende week, 14 januari
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken. 10:00 uur
Voorganger: ds. Rob Maas ds. H. van Briemen-Cammeraat
Thema: Heb elkaar voor alles innig lief Capelle aan den IJssel
Lector: Fieja van der Velden

Lezingen: Exodus 19: 1-6 en 1 Petrus 4: 1-11

Orgel: Jan den Ouden

Zingen: Lied 119: 62,66 || Lied 481: 1,3 || Lichtlied || ‘God wijs mijde weg’ z.0.z.
‘De grote dag breekt weldraaan’ z.0.z. || Lied 974:1,2,4 || Lied 868: 2,4,5

Amen
E bestemming ten name van IBAN-nummer
=
8 1e kerk Protestantse Gemeente te Lekkerkerk NLO7 RABO 0335 7028 64
—12e diaconie Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk NL11 RABO 0333 8284 61
5' 3e kerk Onderhoud gebouwen NLO7 RABO 0335 7028 64
o 0.v.v. Onderhoud gebouwen
Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan
als groet van de gemeente naar 4
dhr. M. (Mijndert) van Erk.

Zieken:

Dhr. J.J. Manschot
verblijft nog in de
Breeje Hendrick.

Er is vooruitzicht dat
hij wellicht terug naar
huis kan.

De bloemen uit het

Jan van Zwienenfonds
gingen naar

dhr. en mw. Verwoerd.

Koffie en gliihwein na de dienst!

Na afloop van de dienst is er alle gelegenheid om elkaar, onder het genot van een
kopje koffie/thee, een goed 2024 toe te wensen.

Maar we gaan natuurlijk ook toasten op het nieuwe jaar, daarom is er ook een lek-
ker glaasje gliihwein of een glaasje alcoholvrije bubbels.

AGENDA

/& di 9-jan 20:00 Gemeentegroeigroep
= N | vr  12-jan  10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje
di 16-jan 14:30 Ichthuskerk Ouderenmiddag



http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

'God wijst mij de weg' (OPW 429)
via YouTube - https://www.youtube.
com/watch?v=X-RhTK560pw

God wijst mij een weg,

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag,

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in Zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Herhaal - God wijst mij een weg .....

Al moet ik door de wildernis,

Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan,

maar Zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Herhaal - God wijst mij een weg ......

'De grote dag breekt weldra aan
(melodie LvdK gezang 463 -
O, Heer die onze Vader zijt)

1 De grote dag breekt weldra aan,
het einde van de tijd.

Weest nuchter hier in uw bestaan
en houdt in de gebeden aan

in hoge waakzaamheid.

2 Van liefde zij uw hart vervuld,
een vuur nooit uitgewoed.

Een liefde die verdraagt en duldt,
de zonden toedekt en de schuld
elkaar vergeven doet.

3 Uw huis sta open, welgemeend;
betoont u steeds gastvrij.

Dient naar uw gave iedereen,
beheert wat God u heeft geleend,
genade velerlei.

4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem

en laten diensten, groot en klein

een weerschijn van Gods daden zijn,
verricht in kracht van Hem.

Wie wil een paar uurtjes per jaar het VERJAARDAGSFONDS helpen??

Het verjaardagsfonds zorgt voor een waardevol contactmoment met de leden van
onze gemeente en is ook een mooie bron van inkomsten.

Samen met de heer Piet van den Heuvel (nieuwe codrdinator) zijn wij op zoek naar
enkele medewerk(st)ers. Wil jij/wilt u maandelijks op enkele adressen (gemiddeld 4

tot 5) het verjaardagsfondszakje ophalen?

Neem dan contact op met Piet van den Heuvel, tel. 06-25112930 of mail naar

pc.vanden.heuvel1@gmail.com

Bellen of mailen naar één van de kerkrentmeesters kan ook. Doe jij/doet u mee?

De eerste dienst in het jaar 2024

De verwachtingen van het nieuwe jaar zijn wellicht niet zo hoog als
de waterstanden, maar de onzekerheid gaat denk ik wel gelijk op.

"Ik denk niet in jaren," hoorde ik iemand zeggen. Zij bedoelde, er is
echt niets veranderd van zondag op maandag, van oud naar nieuw.
Dat kan zo zijn, denk ik dan, maar ik voel altijd wel een overgang. |k
laat graag iets achter en verzamel een soort van nieuwe moed voor
ik het nieuwe jaar inga.

In de dienst vanmorgen lezen we een tekst uit 1 Petrus 4, waar zin-
nen in voorkomen als 'Het einde van alles is nabij' en het thema voor
deze eerste dienst in het jaar 2024: 'Heb elkaar voor alles lief'.

Dat leek mij een goed uitgangspunt bij de start van een nieuw jaar.
Dat we dwars door alle onzekerheden heen, bij alles wat we doen en
bij alles wat we laten, elkaar liefhebben, want liefde bedekt tal van
zonden. En ondertussen zingen we: God wijst mij een weg, als ik zelf
geen uitkomst zie.

Welkom deze zondag! Ds. Rob Maas

Dominee Maas afwezig

In verband met vrije dagen is dominee Rob Maas afwezig van

8 t/m 14 januari.

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba of één
van de ouderlingen of bellen met het pastoraal meldpunt.



