Orde van dienst zondag 18 feb 2024 — PG Lekkerkerk in Grote- of Johanneskerk — 10:00u
Eerste zondag van de Veertigdagen

Vooraf bent u in de gelegenheid om thuis een kaars klaar te zetten, die u aan het begin van de dienst
kunt aansteken als de kaars van verbondenheid wordt aangestoken.

Welkom en mededelingen (aansteken kaars van verbondenheid)

Aanvangslied 91a: 1 en 2

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, 2 Engelen zendt Hij alle dagen

hoeft niet te vrezen voor de dood. om jou tot vaste gids te zijn.

Zoek je bij Hem een onderkomen, Zij zullen je op handen dragen

dan wordt zijn vrede jou tot brood. door een woestijn van hoop en pijn.
God legt zijn vleugels van genade Geen bange nacht zal je doen beven,
beschermend om je heen als vriend. geen ziekte waar een mens van breekt.
En Hij bevrijdt je van het kwade, Lengte van leven zal God geven,
opdat je eens geluk zal zien. rust aan de oever van een beek.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding - Woorden bij de liturgische schikking
(Bloesem, de amandelboom is de eerste boom die in het Midden-Oosten na de winter bloeit.

Geroepen als profeet - zoals bloesem de lente roept.
Luister - nieuw bewustzijn

Kyriégebed

Lied 221: 1 en 3

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
zo als een mantel om mij heengeslagen, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, wil alle liefde aan uw mens besteden.

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft-
Wil mij behoeden en op handen dragen. Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed voor de opening van het Woord
Moment met de kinderen - Paasproject Bijbel Basics - Jij bent Petrus de rots
Zingen 'Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw Woord, uw Licht, uw Zegen'

Schriftlezing Genesis 9: 8-17 (NBV21)

g Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ¢ ‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je
nakomelingen, 1o en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles
wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11 Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles
wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om
de aarde te vernietigen. 12 En dit,” zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het
verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13 Ik plaats mijn boog in de wolken; die
zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. 14 Wanneer Ik wolken samendrijf boven de



aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15 zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al
wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16 Als
Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en
al wat op aarde leeft. 17 Dit,” zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat Ik met alle
levende wezens op aarde gesloten heb.’

Lied - Ik zal er zijn (Sela)

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 2 Een boog in de wolken als teken van trouw,
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn. ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein:

Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

4 O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein: Ik ben die ik ben .......

Slot:
uw naam is Ik ben, en ik zal er zijn.

Schriftlezing Marcus 1: 12-15 (NBV21)

12 Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar
Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen
dienden Hem.

14 Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws
verkondigde. 15 Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot
inkeer en geloof dit goede nieuws.’

Lied 539:1,2,3,4en 5

1 Jezus, diep in de woestijn, 2 Veertig dagen zonder brood, 3 Alle rijkdom, alle macht
eenzaam en vol vragen, Hij is niet bezweken lagen in zijn handen,
voerde daar een zware strijd - ook al was de honger groot -  als Hij maar een knieval bracht
veertig lange dagen. voor zijn tegenspreker. voor zijn tegenstander.

4 Jezus zei: Ik kniel niet neer, 5 Jezus, diep in de woestijn,
want er staat geschreven: veertig lange dagen,
Bid alleen tot God de Heer, bleef het in de zware strijd

dien Hem heel je leven. met Gods woorden wagen.



Verkondiging

Lied 936: 1,2 en 3

1 Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:
'kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt.

2 Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn.
Ik geef je overwinning over dood en pijn’.

3 Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind.
Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt.
O bron van eeuwig leven, U die mij bemint.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven: Kerk, Diaconie en ......

Slotlied 536: 1, 2, 3 en 4

1 Alles wat over ons geschreven is 2 De schepping die voor ons gesloten was
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
de tien geboden en de veertig slagen, O Zoon van David, wees met ons bewogen,
dit hele leven dat geen leven is. het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, Ons is een loflied in de mond gegeven,

Gi1j Hogepriester in der eeuwigheid. sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Wegzending en zegen met gezongen Amen Lied 415:3

3 Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen,
Jezus Christus Onze Heer,
amen God, uw Naam ter eer.



