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Paasmorgendienst, Grote– of Johanneskerk 
Voorganger: ds. Rob Maas 

Thema: Ga mee! Op weg naar Jeruzalem! 

Lector: Harmen Lebbink 

Lezing: Johannes 20: 1-18 

Orgel/piano: Richard den Ouden; zang: Sarah Berghuis; percussie: Evert Simons 

Zingen:    Lied 72: 1,6  ||  ELB 122, ‘Daar juicht een toon’  ||  ‘Zie hoe Jezus lijdt  

   voor mij’ - muziekgroep  ||  ‘De steen is weg’ - kinderen en gemeente,  z.o.z.  

  ‘At the cross’ -  muziekgroep ||  Lied  624: 1,2,3  ||  ‘Opgestaan’, z.o.z.  ||  Lied 634 

Volgende week, 7 april 

Ichthuskerk 10:00 uur 

Sunday Hour dienst 

spreker: Hadassa Bakker 
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       bestemming ten name van         IBAN-nummer 
 

1e  kerk     Protestantse Gemeente te Lekkerkerk    NL07 RABO 0335 7028 64 

2e  PKN  Kerk in Actie Werelddiaconaat   NL89 ABNA 0457 457 457 

   zie blz. 4    o.v.v. collecte Werelddiaconaat Pasen 

3e  kerk  Protestantse Gemeente te Lekkerkerk    NL07 RABO 0335 7028 64 

         o.v.v. Paascollecte 

Bloemen: 

De bloemen uit de kerk gaan  

als groet van de gemeente 

naar mw. M.A.M.A. (Riet) 

van Hoorn-Kapteijn. 

Zij lag een aantal dagen in 

het ziekenhuis vanwege 

benauwdheid. 
 

De bloemen uit 

het Jan van  

Zwienenfonds 

gingen naar  

mw. N. (Nel)  

Bol-Streefland. 

 

AGENDA 

Koffie, thee of 

limonade en 

bijpraten in de 

Ichthuskerk 

Ziekenhuisopnamen: 

Mw. A.P.M. (Annie) de Graaff-van Rooijen  

verblijft in de Molenhoeve, Bergambacht. 
 

Mw. N. (Nel) Bol-Streefland  
is dinsdag thuisgekomen uit het ziekenhuis.  
 

Mw. E.A.M. (Betty) de Jong-v.d. Waal  
verblijft in het IJsselland ziekenhuis, in afwachting van 
een operatie in het Erasmus MC.  
 

Mw. N.C. (Corrie) de Groot-de Jong 
is opgenomen in het GHZ. Na de Pasen wordt gekeken 
of er plaats is in een hospice of andere voorziening of 
dat zij met 24-uurs zorg terug naar huis kan. 
 

Mw. A. (Agaath) Zwartbol-van Duijvendijk  
is van de week opgenomen in het GHZ met longproble-
men, maar zal deze week weer thuiskomen is de ver-
wachting. 
 

Mw. M. (Lena) Brussé-van Herk verblijft nog in de 
Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda.  
Er wordt op dit moment gezocht naar een plaats in een 
verpleeghuis, omdat zij niet meer terug naar huis kan. 

vr 7-apr 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

ma 15-apr 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

Colombia 

Kansarme jongeren          2e collecte 

opleiden voor horeca 

In het noorden van Colombia komen steeds meer 

toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme 

jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in 

hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke 

en gezonde maaltijden kunnen koken, onder an-

dere in een rijdende kookschool. 

Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid wor-

den voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, 

niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober 

of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil star-

ten, krijgt een mentor uit de horecasector.  

Fijn dat je meedeed in de Veertigdagentijd 
 

De Veertigdagentijd is weer voorbij. Het was een tijd van verdieping en inkeer voor 

velen van ons, die nu uitmondt in Pasen. Voor velen een dag met minder lading dan 

Kerst, maar toch bij uitstek het christelijke feest om te vieren. En zoals je weet vieren 

we iedere zondag Pasen, de eerste dag van de week, de dag van de opstanding. 
 

Pasen 
 

Pasen vieren we vandaag met een feestelijke dienst voor jong tot oud. Thema van 

deze Paaszondag is: 'Ga mee, op weg naar Jeruzalem'. Dat klinkt als een breed the-

ma, maar het wordt toegespitst op de actualiteit. Wat is ons verlangen? Ja, Pasen be-

tekent dat je altijd opnieuw kunt beginnen, maar hoe doe je dat en wat zal dat dan 

voor nieuws zijn. In het christelijk geloof bestaat er een toekomstbeeld van een Nieuw 

Jeruzalem. Hoe zal dat er uitzien? En waar vinden we dat Nieuwe Jeruzalem.  

In de dienst en krijg je een duidelijk antwoord. De muziekgroep levert een muzikale 

bijdrage, we zingen traditionele paasliederen en voor de kinderen is er ook aandacht 

in de dienst. Kortom een echte Paasdienst!  
 

Ds. Rob Maas afwezig 
 

In verband met vakantie is dominee Maas deze week afwezig. In dringende gevallen 
kunt u contact opnemen met de scriba of een van de ouderlingen of het pastoraal 
meldpunt. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Bij de symbolische bloemschikking 
 

De symbolische schikkingen in de Veertigdagentijd van het jaar 2024 sluiten aan bij 

het jaarthema van de Protestantse kerk: Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en 

liefde. De bolvorm stelt de aarde voor. Aan het begin van de Veertigdagentijd is de bol 

donkerbruin en wordt gedurende de veertig dagen groener. Het licht dringt door! Aan 

de bol wordt iedere keer iets toegevoegd, passend bij de lezingen van de viering.  
 

Toevoeging aan de bol: Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een  

      levensader. Een nieuw begin, het leven gaat weer stromen. 
 

Meditatieve tekst:     Een stroom van licht verdrijft het duister.  

      Kleurrijke, geurende lente  

Sunday Hour dienst 7 april 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd 
voor de Sunday Hour dienst op 7 
april om 10.00 uur in de Ichthuskerk.  
Het thema is: “Christen zijn in de 
wereld” met Hadassa Bakker en de 
band 4Tune.  
 

Leuk als u/je erbij bent! 

Samen op Weg:  
De toekomst van uw kind in de kerk 

In een wereld vol verandering en onzeker-
heid, werken wij er hard voor om een vas-
te basis te zijn voor onze kinderen en jon-
geren. Van kindernevendienst tot JV stre-
ven we er als kerk naar om een gemeen-
schap te zijn waarin geloof wordt gedeeld 
en waarden worden doorgegeven. Een 
deel van het jeugdteam is bezig met het 
maken van een plan/visie hoe we komen-
de jaren als kerk deze plek kunnen 
(blijven) bieden.  
Daar hebben we uw hulp bij nodig! 
  
 

Daarom nodigen we u graag uit voor een 
    avond waarin de toekomst van de kin-

deren/jeugd centraal staan en we op een  
interactieve manier nadenken over hoe we 
deze toekomst vorm kunnen geven. Ieder-
een is welkom! De uitkomsten van deze 
avond worden meegenomen in het be-
leidsplan van de kerk.  
Uw stem telt en draagt bij aan de toe-
komst van onze gemeenschap. 
  

Tot dan! 
  

Praktische informatie: 
  

Datum: 9 april 2024 
Tijd:              inloop vanaf 19:30  
   start om   19:45  
   tot ongeveer 21:30 
Locatie:  Ichthuskerk 

Zingen met de kinderen en  

iedereen: ‘De steen is weg’ 
 

1 Een steen op het graf 

Die kan er niet af 

Iedereen treurt 

Maar kijk 'es wat er is gebeurd 
 

De steen is weg 

De weg is vrij 

Het graf is leeg 

De pijn voorbij 

Want Jezus leeft 

En de steen is weg weg 

Helemaal weg 
 

2 Een steen op mijn hart 

Zo zwaar en zo zwart 

Het komt nooit meer goed 

Maar kijk 'es hier wat Jezus doet 
 

De steen is weg 

Mijn hart is vrij 

Ik voel me nieuw 

God is bij mij 

Wat Jezus leeft 

En de steen is weg 

Weg 

Helemaal weg 

Foetsie 

Opgestaan - Sela (piano en zang) 
 

Toen Hij alles had volbracht 

stierf Gods Zoon; de dag werd nacht. 

De onschuldige droeg schuld. 

Onze hoop in dood gehuld. 
 

Maar de dood hield hem niet vast; 

Hij kwam levend uit het graf. 

Christus heeft het laatste woord; 

het wordt overal gehoord: 
 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, mijn Jezus leeft. 
 

Halleluja, Hij verrees, 

die de macht van zonde breekt. 

Zeg het voort: de liefde wint!  

Heel de kerk van Christus zingt: 
 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, mijn Jezus leeft. 
 

Door zijn leven, leven wij. 

Er is hoop, de weg is vrij. 

Niets staat tussen God en ons, 

omdat Jezus overwon! 

Voedselbank 
 

Het product voor 

de maanden april 

en mei is een blik 

of pot groenten.  


