
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

26 maart 2023 -  jaargang 24  no. 12  

uitzending kerkdiensten:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  

Predikant:  
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
      bijna altijd telefonisch bereikbaar 
  

Pastoraal werker:  
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095 
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 
     vaste werkdag: dinsdag,  
     maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 

Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607 
             Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;   
             e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 
 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212  06-29592603 
Koster Ichthuskerk (maart): 
Marijke Versluis, tel. (0180)  663723 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

Vanmorgen, Grote– of Johanneskerk 
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken.  

Voorganger: ds. Rob Maas 

Orgel: Elise Kreuk      Lector: Anton Littel 

Lezingen: Ezechiël 37: 11-14 en Johannes 11: 1-4  / 17-44 

Zingen:   NLB 30: 1,5 || NLB 834: 1,2,3 || Lichtlied || luisteren: ‘It Is Not Death To Die’ 

   NLB 948: 1,2,3  ||  NLB 800: 1,3,4  ||  NLB 939: 1,2  ||  Amen               z.o.z. 
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Zondag 2 april 
10:00 uur  

Ichthuskerk 
voorganger:  

ds. F. Bos, Gouda 

bestemming   ten name van         IBAN-nummer 

1e  kerk    Protestantse Gemeente te Lekkerkerk   NL07 RABO 0335 7028 64 

2e  diaconie   Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk   NL11 RABO 0333 8284 61   

3e  PKN   Kerk in Actie Werelddiaconaat       NL89 ABNA 0457 457 457 

    zie artikel op blz. 3           o.v.v. kansen voor jongeren Bangladesh 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als 
groet van de gemeente naar 
dhr. en mw. ’t Hart-Kalkman. 
 
 

Er zijn Jan van Zwienenfonds-
bloemen gegaan naar  
Suzanne Hoogendoorn-van 
der Velden. 
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Koffie enz. in de 

Ichthuskerk. 

Zinzondag VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken met  
“Wie is de Boeddha uit het tuincentrum?” 
 

Op zondagmiddag 2 april verzorgt historicus Hans Luiten op uitnodiging van de VVP 
in Lekkerkerk een lezing over de Boeddha in het tuincentrum. 
In ieder tuincentrum kun je een Boeddha kopen. Duizenden Nederlanders mediteren. 
De Dalai Lama verschijnt bij Collegetour. Het boeddhisme was nog nooit zo populair. 
Maar wie was de Boeddha eigenlijk? Heeft hij wel bestaan? Zijn er historische bewij-
zen voor zijn bestaan? Wat heeft dat geloof te maken met het hindoeïsme? Hoe heeft 
het boeddhisme zich verspreid? En is het nou een filosofie of een godsdienst?  
In de lezing behandelt hij al deze vragen. Maar nog veel meer: Alexander de Grote, 
de enorme Boeddhabeelden die in Afghanistan zijn opgeblazen, prachtige muurschil-
deringen in de Chinese woestijn, Tibetaanse kloosters en de herontdekking van de 
Borobudur. 
Hans Luiten groeide op in de Zaanstreek. Volgde verschillende studies geschiedenis. 
Interessegebieden zijn onder meer Amsterdam, de Zaanstreek, het Midden-Oosten, 
Rusland, Centraal-Europa en kunstgeschiedenis.  
De zinzondag vindt plaats in onze Grote- of Johanneskerk. Aanvang 15:00 uur.  
De toegang is vrij. Na afloop een open schaalcollecte. 
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Contactpersonen 
 

Op woensdag 29 maart is er 

van 18:00 tot 20:30 uur in de 

Ichthuskerk een bijeenkomst 

voor de contactpersonen.  

 

Verhuisd 
 

Mw. B.M. (Sjanie)  

Benschop-Bot is binnen  

de Breeje Hendrick verhuisd 

naar afd. Linde kamer 111. 

Woensdag 29 maart Gebed in de Veertigdagentijd 

Woensdag 29 maart verzorgt ds. Rob Maas een kort 
40dagentijdgebed om 11:00 uur in de Grote- of Johan-
neskerk, waar iedereen van harte welkom is. Twintig 
minuten een getijdengebed met een Psalm, liederen, 
Bijbellezing en korte meditatie. De gebeden zijn elke 
woensdag in de veertigdagentijd. 

 

Bij de dienst op de 5e zondag in de 40dagentijd 

Als U hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Dat is de reac-
tie van Martha en Maria op de late komst van Jezus, wanneer Lazarus al vier dagen 
in het graf ligt. Ik denk dat we dat allemaal op de een of andere manier wel herken-
nen. Niet alleen dat een arts of een ambulance of hulp van wie dan ook op een be-
langrijk moment te laat kwam en er geen redden meer aan was. In allerlei situaties 
kan het gevoel, de gedachte of ervaring ons opbreken, wanneer het idee in ons op-
popt dat God niet heeft voorkomen dat ons iets ergs overkwam. Waar was U Heer? 

Soms zeggen mensen uit bezorgdheid en om te troosten, dat ook deze beroerde situ-
atie ten goede zal worden gekeerd, dat er iets goeds uit zal voortkomen. Ja als je dat 
gelooft, dan is dat een enorme steun en als je daar dan bij bedenkt dat Jezus ook 
rondom het overlijden van Lazarus diep bewogen is, begaan is met de mensen die 
rouwen, dan kan ook dat tot troost zijn. Hij is er bij en leeft met je mee en als het 
moet, lijdt Hij met je mee. Maar vergeet niet: rouwen en weeklagen mag, hoort erbij 
en moet. Om zo ruimte te geven aan verdriet, wanneer het leven tegen zit. En dan 
blijven hopen dat eens de dag komt dat de tranen op zijn en plaats maken voor nieuw 
leven. Nieuw leven vanuit opstandingskracht. 

di 28-mrt 10:00 Ichthuskerk Seniorengesprekskring 

di 28-mrt 18:00 Ichthuskerk Soberheidsmaaltijd 

wo 29-mrt 18:00 Ichthuskerk Bijeenkomst contactpersonen 

vr 31-mrt 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/


Bij de bloemschikking 
 

Bij de bloemschikking horen  

vanmorgen de volgende korte  

omschrijvingen: 
 

    Cirkel vol  

    Ogenschijnlijk dode bloemen  

    Zijn levende herinneringen  

    Liefde voor jou  

Vastentip voor deze week 
 

Nodig deze week iemand uit voor 

een maaltijd, en geef hem of haar 

tijdens die maaltijd bewust je vol-

ledige aandacht. 

Soberheidsmaaltijd 
 

Komt u / kom jij ook naar de vier-

de soberheidsmaaltijd?  

Die is op dinsdag, 28 maart, in de 

Ichthuskerk., aanvang 18:00 uur.  

Deelname is gratis, maar aan het 

einde van de maaltijd wordt er wel 

een collecte gehouden voor de 

slachtoffers van de aardbevingen 

in Turkije en Syrië. 

Terug van weggeweest (1): Paasontbijt in de Ichthuskerk 
 

Dit jaar organiseren de jongeren weer een gezellig paasontbijt op paasmorgen in de 

Ichthuskerk. Jong en oud is vanaf 8:30 a.m. welkom. 

Het ontbijt is van 8:45 tot 9:30 a.m. Iedereen kan dus op tijd in de kerk kan zijn. 

Er is een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. 
  

Graag aanmelden via mailtje naar r.denouden@everyangle.com of  

        appje/belletje naar 06-51184134. 

We zien u/jullie hopelijk paasochtend in de Ichthuskerk! 

  

  

Terug van weggeweest (2): Paaswake voor de jongeren (alle leeftijden) 
 

Dit jaar wordt er weer een paaswake voor de jongeren georganiseerd. 

Na de avonddienst op Stille Zaterdag, blijven we in de Ichthuskerk en zullen ’s 

nachts waken bij de nieuw aangestoken paaskaars, die we op paasochtend de 

kerkdienst in zullen dragen. 
  

Gedurende de nacht splitsen we in groepjes, waarbij elke groep een aantal uur 

waakt, terwijl de andere groepjes slapen. 

Neem je eigen slaapspullen mee (slaapzak, kussen, matje, etc.) 

Wij zorgen voor eten en drinken en een inhoudelijk programma. 
  

Graag aanmelden door appje/belletje naar Wendy  

(06-42175714). 

Boekentafel uitverkoop 
 

Iedere vrijdagmorgen tijdens de 

inloopuren van 10 tot 12 uur in de 

Ichthuskerk. 

Er zijn Bijbels, dagboekjes, CD`s 

maar ook kinderbijbelboekjes.  

Kom gerust eens kijken, de koffie 

staat klaar. 

contact: Riet de Heer tel. 661107 

Bij de derde collecte: 
 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jonge-

ren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat 

veel opleidingen in Bangladesh niet goed aan-

sluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. 

Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed 

opgeleide vakmensen en worden jongeren uit 

India aangetrokken om dat werk te doen. Kerk 

in Actie gaat samen met een lokale partneror-

ganisaties 300 jongeren een leer�werktraject 

aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, repara-

teur van witgoed, elektronica of motorfietsen, 

computerspecialist, kleermaker, goudsmid of 

meubelmaker. Ook kunnen jongeren een trai-

ning in ondernemersvaardigheden volgen. 

Jongeren worden vervolgens begeleid naar 

werk of krijgen ondersteuning om een eigen 

bedrijf kunnen starten. Met de opbrengst van 

deze collecte steunt u het werk van Kerk in 

Actie in Bangladesh en andere werelddiacona-

le projecten. Helpt u mee?  

Geef in de collecte of maak uw gift over.  

Meer informatie kunt u vinden 

op www.kerkinactie.nl/jongerenbangaldesh.  

It Is Not Death To Die van Sovereign 
Grace, NL-vertaling door Sergey Visser 

1 De dood is niet het eind,  
de afloop van je reis. 
Je komt bij God. Je bent er thuis. 
Je zingt in zijn paleis. 
De dood is niet het eind: 
je doet je ogen dicht,  
je huilt niet meer, vergeet je angst, 
wordt wakker in Gods licht. 
 
Refrein: 
O Jezus,  
U won van het graf,  
toen U voor 
ons uw leven gaf.  
Voor wie U vertrouwd, 
wilt U de Trooster zijn, 
dus de dood is niet het eind.  

 
 

 
2 De dood is niet het eind. 
U haalt ons uit het stof. 
Dan staan we op. We mogen mee.  
We wonen in uw hof.  
De dood is niet het eind.  
De deur zal opengaan 
en iedereen die U bevrijdt, 
zal zingend voor U staan.  
 
Refrein: 
O Jezus,  
U won van het graf,  
toen U voor 
ons uw leven gaf.  
Voor wie U vertrouwd, 
wilt U de Trooster zijn, 
dus de dood is niet het eind. 

Palmpasenstokken 
  
Volgende week zondag 2 april is het  
Palmzondag. Dan willen we tijdens de 
dienst in de Ichthuskerk Palmpasenstok-
ken gaan versieren met de kinderen van 
de kindernevendienst. 
 

Jullie zijn hiervoor van  
harte welkom, tot dan! 
  
Marlies, Bianca  

en Miranda 
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