
Orde van dienst zondag 9 juli 2023 – PG Lekkerkerk - GoJ-kerk – 10:00 uur

Kleur: groen
Thema: Jezus geeft rust

Thuis kunt u een kaars klaarzetten die u aansteekt wanneer de kaars van verbondenheid wordt 
aangestoken.

Organist speelt

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 84: 1 en 3

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
   het huis waar Gij uw naam en eer
   hebt laten wonen bij de mensen.
   Hoe brand ik van verlangen om
   te komen in uw heiligdom.
   Wat zou mijn hart nog liever wensen
   dan dat het juichend U ontmoet
   die leven zijt en leven doet.

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
   die naar uw tempel zich begeeft,
   zijn hart wijst hem de rechte wegen.
   Zij trekken op van overal
   en, gaat het door het dorre dal,
   dan valt op hen een milde regen.
   Ja, in het hart van de woestijn
   ontspringt een heldere fontein.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan. 

Stil gebed

Bemoediging en groet

(Kyrië)gebed

Lied 903: 1 en 2

1 Zou ik niet van harte zingen
   Hem die zozeer mij verblijdt?
   Want ik zie in alle dingen
   niets dan zijn genegenheid.
   Is de hartslag van het leven
   niet de liefde van de Heer?
   Liefde draagt hen meer en meer,
   die in dienst van Hem zich geven.
   Alle dingen hebben tijd,
   maar Gods liefde eeuwigheid.

2 Als een vogel, die zijn tere
   jongen met de vleugels dekt,
   zo houdt over mij de Here
   zijn beschuttende arm gestrekt.
   Alles wendt Hij mij ten goede,
   Hij is bij mij nacht en dag,
   ja, van voor ik 't licht nog zag,
   ben ik veilig in zijn hoede.
   Alle dingen hebben tijd,
   maar Gods liefde eeuwigheid.

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 145: 1-13

1  Een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in
    eeuwigheid.
2  Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid:
3  ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.’



4  Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen.
5  Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

6  Laten zij getuigen van uw geduchte daden, ook ik wil van uw grootheid vertellen.
7  Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, uw gerechtigheid luid bezingen:

8  ‘Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9  Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

10 Laten al uw schepselen u loven, HEER, en uw getrouwen u prijzen.
11 Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over uw machtige werken,

12 aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap:
13 ‘Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten.’

Zingen: ELB.188 'k Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Schriftlezing: Matteüs 11: 25-30

25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor
     wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie
     de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen
     jullie werkelijk rust vinden,
30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Luisteren naar - It is well with my soul - Yehovah Shalom Acapella
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=i-9oTUf_bDE

When peace like a river attendeth my way
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, You have taught me to say
It is well, it is well with my soul

It is well (it is well)
with my soul (with my soul).
It is well, it is well with my soul.

And Lord, haste the day when my faith shall be sight,
the cloud be rolled back as a scroll.
The trump shall resound and the lord shall descend,
even so, it is well with my soul.

It is well (it is well)
with my soul (with my soul).
It is well, it is well with my soul.

Preek

Lied 936: 1, 2 en 3
1 Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:
  'kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,
  en ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt.



2 Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein 
   en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn.
   Ik geef je overwinning over dood en pijn’.

3 Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind.
  Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt. 
  O bron van eeuwig leven, U die mij bemint.

Dankgebed en voorbeden / Stil gebed / Gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 891: 1 en 2 (NL) – Heer ik kom bij U

1 Heer ik kom bij U, neem mijn leven, maak mij nieuw
door uw grote liefde. U houdt van mij.
Heer, ik weet het nu: in mijn zwakte 
draagt U mij. Ik word overweldigd
door de kracht van uw liefde.
Refrein:
Draag mij Heer, Neem mij in uw armen.
Draag mij Heer, Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij,  dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels,
Heer met de kracht van uw liefde.

2 Geef dat ik kan zien. Laat mij uw gezicht zien Heer,
dan ken ik uw liefde. U woont in mij.
Heer, vernieuw mijn hart, want dan kan ik 
leven, Heer zoals U dat wilt:
In de kracht van uw liefde.
Refrein:
Draag mij Heer, Neem mij in uw armen.
Draag mij Heer, Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij,  dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels,
Heer met de kracht van uw liefde.
omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels,
Heer met de kracht van uw liefde.

Zegen (met gezongen Amen)


