
Orde van dienst zondag 16 juli 2023  

Thema: Heb elkaar lief 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen (ouderling) 

Lied 212 Laten wij zingend deze dag beginnen: 1, 2, 4  

1. Laten wij zingend deze dag beginnen!  

Geven wij stem aan onze diepe vreugde, 

omdat wij dankbaar ons in God verheugen.  

Zing Halleluja!  

 

2. Hij die het leven / aan ons heeft gegeven,  

ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 

 roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 

 Zing Halleluja!  

 

4. Bron van het goede, / die ons zo behoedde,  

blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,  

ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  

Zing Halleluja!  

 

Aansteken kaars 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

vg : De Heer zij met u 

allen : Ook met U zij de Heer 

vg : Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen : die hemel en aarde gemaakt heeft 

vg : Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen : en niet laat varen het werk van Zijn handen 

Amen. 

 

Drempelgebed 

 

Lied 314 Here Jezus, om uw woord : 1, 2, 3 

 

1. Here Jezus, om Uw woord, 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort, 

Uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven, 

hart en ziel en heel ons leven. 

 



2. Ons gevoel en ons verstand, 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als Uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten, 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

3. O Gij glans der heerlijkheid,  

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid,  

open hart en mond en oren,  

dat ons bidden en ons zingen, 

tot de hemel door mag dringen. 

 

Inleiding 

 

Kyrie gebed 

Glorialied 136 Loof de Heer, want Hij is goed: 1, 2, 3 

1. Loof de Heer, want hij is goed 

Trouw in alles wat Hij doet 

Want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid 

 

2. Geef de God der goden eer 

Jubel voor der heren Heer 

Hij doet wond'ren, Hij alleen 

Trouw door alle tijden heen 

 

3. Loof Hem die de hemel schiep 

zijn verstand is grond'loos diep 

Hij bereidde zee en land 

Eeuwig houdt zijn liefde stand 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Jesaja 45: 15-19  Alleen de HEER is rechtvaardig en brengt redding (Lector) 

15En: ‘Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, 

de God van Israël, die redding brengt.’ 
16 De ambachtslieden met hun godenbeelden 

staan te schande en worden gehoond, 

ze worden samen te schande gemaakt. 
17Maar Israël wordt door de HEER gered, 

hij brengt redding voor eeuwig. 

Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, 

in alle eeuwigheid niet. 
18Dit zegt de HEER, 



die de hemel geschapen heeft – hij is God! –, 

die de aarde gemaakt en gevormd heeft 

en die haar heeft gegrondvest – 

niet als chaos schiep hij de aarde, 

maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: 

Ik ben de HEER, er is geen ander. 
19Ik heb niet in het verborgene gesproken, 

ergens in een duister oord, 

ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: 

‘Zoek mij in de chaos.’ 

Nee, ik ben de HEER, 

al wat ik zeg is rechtvaardig, 

wat ik aankondig is waarachtig. 

Lied 67 God zij ons gunstig en genadig: 1, 3 

1  God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons 't gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht; 

opdat hier op aarde 

elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend ', 

zo, dat allerwegen 

ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 

 

3  De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, 

onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen, 

Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 

Johannes 15:9-17 Heb elkaar lief (Lector) 

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde 

als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in 

zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen 

zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde 

dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik 

noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, 

omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet 

mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, 



blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb 

elkaar lief. 

Lied 568a Ubi caritas (Taizé): 3x 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas, Deus ibi est 

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God. 

Overdenking 

Orgelspel  

Lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken: 1, 2, 3, 4, 5, 6  

1. Liefde, eenmaal uitgesproken, 

als Uw Woord van het begin. 

Liefde wil ons overkomen, 

als geheim en zegening. 

 

2. Liefde die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

3. Liefde luidt de Naam der namen, 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

5. Liefde laat zich voluit schenken, 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken, 

waarop wij Uw gasten zijn. 

 

6. Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft, 

over ons: wil ons genezen, 

bron van Liefde, Liefde zelf! 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader. 

Collecte 

Slotlied 905 Wie zich door God alleen laat leiden: 1, 4 



1. Wie zich door God alleen laat leiden, 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 

weet Hem nabij, ook in de tijden 

die dreigend zwart zijn als de nacht. 

Want wie op God alleen vertrouwt, 

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

doe wat uw hand vindt om te doen. 

Weet dat de hemel zelf u zegent, 

u brengt naar weiden fris en groen. 

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

Wegzending en zegenbede  

Gezongen Amen 

Orgelspel 


