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Zondag 10e van de zomer; kleur: wit

Thuis kunt u een kaars klaarzetten die u kunt aansteken wanneer de kaars van verbondenheid wordt 
aangestoken

Welkom en mededelingen

Intochtslied 138: 1

1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
   in eerbied kniel / ik voor U neder.
   Ja, in de tegenwoordigheid
   der goden wijd / ik U mijn beden.
   Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
   hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
   Gij zult, o Here, wijd en zijd
   uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

Voorganger steekt kaars van verbondenheid aan

Stil gebed 

Bemoediging en groet

v. Laten wij ons bemoedigd weten,
zoals we hier bij elkaar zijn gekomen
verenigd in ons verlangen en zoeken
naar de bron van liefde, goedheid en trouw
God, die is: Vader, Zoon en heilige Geest.

a. De kracht die ons draagt,
die onze waarheid kent,
die er altijd voor ons is.

v. Vrede van deze God voor u en voor de wereld,
nu en altijd.

a. Amen. 

Kyriëgebed

Glorialied Lied 273: 1A, 2M, 3A, 4V en 5A 

1 Loof God, die zegent al wat leeft,
   der hemelen Heer is Hij,
   die tussen ons zijn woning heeft.
   Die ver is, is nabij.

2 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
   dat naar de morgen vaart.
   Hij is de hartslag van ons werk,
   Hij houdt het welbewaard.

3 Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
   een toren in de tijd,
   dat het ten hemel toe moet gaan,
   en gaat in eeuwigheid.

4 Loof God, want Hij spreekt onze taal,
   Hij troont op onze lof.
   In woord en doop en avondmaal
   houdt Hij bij ons zijn hof.



5 Loof God, die ons aan tafel vraagt,
   loof bruid, uw Bruidegom.
   Ik loof U die mijn leven draagt,
   o lieve God, ik kom.

Moment met de kinderen

Luisteren en zingen naar 'Heer, U kent mij als geen ander'
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=21hfaJnqiaE

1 Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
t’ Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

2 Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
en U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

Bij het verlaten van de kerk zingen we "Heer blijf bij ons, neem ons mee ...."

Gebed voor de opening van het woord

Evangelielezing: Matteüs 16: 21-27

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel 
zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij 
gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 22 Petrus nam Hem terzijde 
en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ 23 Maar 
Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. 
Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’
24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn 
kruis op zich nemen en Mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie 
zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. 26 Wat heeft een mens eraan de hele wereld te 
winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?
27 Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van 
zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen.

Zingen: Lied 941: 1, 2, 3 en 4

1 Waarom moest ik uw stem verstaan?
   Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
   zo ongewende paden?
   Waarom bracht Gij die onrust mij
   in 't bloed is dat genade?

2 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
   Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
   al 't oude en vertrouwde?
   O blinde schrik, -mijn God, mag ik
   niet eens mijzelf behouden?



3 Want ik zie voor mij kruis na kruis
   mijn weg langs en geen enkel huis
   waar ik nog rust zou vinden.
   Kom ik zo echt bij U terecht,
   ben ik wel uw beminde?

4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
   dat het zo goed is, dat die weg
   ook door uw Zoon gegaan is,
   en dat uw land naar alle kant
   niet ver bij mij vandaan is.

Verkondiging

Zingen Geloofsbelijdenis Lied 340-B (we staan)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heil'ge Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten 
hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der 
heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Voorbeden

Inzameling van de gaven

Dienst van de Tafel

Tafelgebeden en uitleg

v. Gezegend bent u, Here God,
a. U, die ons het brood geeft,

U, die ons tot voedsel zijt.
v. Gezegend bent u,
a. U, die de wijnstok laat groeien,

U, die de wijn bent die wij drinken.

Onze Vader

Zingen Lied 389: 1, 2, 3 en 4

1 Het brood dat ons voor ogen staat
   en zich geduldig breken laat,
   is uw gedaante, lieve Heer,
   Gij daalt als manna in ons neer.

2 De beker die de ronde doet,
   het is de omloop van uw bloed,
   het spreekt van een geheimenis,
   uw hartslag die ons leven is.

3 Uw bloed, het raakt de lippen aan,
   de deurposten van ons bestaan,
   de dood gaat aan ons hart voorbij,
   o Lam van God, U loven wij.

4 Gij die een broodhuis voor ons zijt,
   een wijngaard die het hart verblijdt,
   Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
   Gijzelf zijt onze overvloed.

Vervolg tafelgebed

- organist speelt tijdens delen van brood en wijn -



Dankgebed

Slotlied: 835: 1 en 4

1 Jezus, ga ons voor
   deze wereld door,
   en U volgend op uw schreden
   gaan wij moedig met U mede.
   Leid ons aan uw hand
   naar het vaderland.

4 In de woestenij,
   Heer, blijf ons nabij
   met uw troost en met uw zegen
   tot aan 't eind van onze wegen.
   Leid ons op uw tijd
   in uw heerlijkheid.

Wegzending en zegen


