Volgende week neemt Jacqueline van Sprang afscheid

Jacqueline van Sprang neemt volgende week formeel afscheid van
onze gemeente. Dat gebeurt in de dienst in de Ichthuskerk waarin
onze predikant ds. Rob Maas voorgaat. ledereen is hiervoor van
harte uitgenodigd. Na afloop maken we er nog een gezellige bijeen-
komst van.

Jacqueline is ruim 15 jaar voor onze gemeente werkzaam geweest.
Bij veel lief en leed is zij betrokken geweest. Uiteraard wordt daar
op 3 september a.s. op terug gekomen. Gelukkig blijft Jacqueline
nog wel betrokken bij een aantal uitvaartdiensten. Daar zijn wij erg
blij mee.

Wellicht ten overvloede nog het volgende:

Graag willen wij Jacqueline een cadeau aanbieden en iedereen de
gelegenheid bieden hieraan bij te dragen. Wilt u ook daaraan bijdra-
gen dan kan dat op de volgende manieren:

1. Een bedrag overmaken op IBAN NLO7 RABO 0335 7028 64
t.n.v. de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk onder ver
melding van: Bijdrage afscheid Jacqueline.

2. Een bedrag over boeken via Appostel (via de aparte “knop”
onder Doelen).

3. Door een enveloppe met inhoud tijdens de kerkdienst in één
van de collectezakken te doen.
Schrijf dan op de enveloppe: Afscheid Jacqueline.
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Grote- of Johanneskerk uitzending kerkdiensten: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/ Ichthuskerk

Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote— of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (augustus):

Predikant:

ds. Rob Maas; tel. 06-24820639

e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Pastoraal werker:

mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095

e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag,

4 maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Arie Kloot, tel. (0180) 662415

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Vanmorgen, Grote— of Johanneskerk Volgende week, 3 sept.
Dienst van Schrift en Tafel Ichthuskerk
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken. | Afscheid Jacqueline van Sprang

Voorganger: ds. Rob Maas Voorganger:
Lector: Kees Mudde ds. Rob Maas
Lezing: Mattels 16: 21-27

Orgel: Elise Kreuk

Zingen: Lied 138:1 || Lied 273: 1A, 2M, 3A, 4V, 5A
luisteren/zingen ‘Heer, U kent mij als geen ander’, blz. 2 || Lichtlied
Lied 941:1,2,3,4 || Lied 340-b, Geloofsbelijdenis || Lied 389: 1,2,3,4
Lied 835: 1,4

bestemming ten name van IBAN-nummer

1e kerk Protestantse Gemeente te Lekkerkerk NLO7 RABO 0335 7028 64
2e diaconie Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk NL11 RABO 0333 8284 61
3e adoptiekinderen Diaconie Prot. Gem. Lekkerkerk NL11 RABO 0333 8284 61

COLLECTEN

Bloemen Ziekenhuisopnamen

- Mw. M.H. (Miep) van der Graaf-de
Graaf, , is opgenomen op de afdeling
Intensive care van het

Groene Hartziekenhuis,

Postbus 1098, 2800 BB Gouda

-Mw. A. (Atie) Crielaard-Middelburyg,
is opgenomen in het
IJssellandziekenhuis,

Prins Constantijnweg 2,

2906 ZC Capelle a/d IJssel

- Dhr. A. (Arie) van der Wal,

zal een knieoperatie ondergaan in het
Groene Hartziekenhuis. De planning is
dat hij daarna (vanaf as maandag) zal
revalideren in

Zorgpension De Molenhoeve,

Jan Blankenstraat 37,

2861BZ Bergambacht

De bloemen uit de kerk gaan
als groet naar
de familie Goverse-Poppe.

Er zijn bloemen uit het
Jan van Zwienenfonds
gegaan naar

dhr. J.C. (Jan) Lingen.

Voedselbank

Tot nu toe zijn er deze maand
21 pakjes/potten pastasaus
ingeleverd.

Bedankt hiervoor namens de
voedselbank en de diaconie.

252 AGENDA
Koffie: vr 1-sep 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje
m Ichthuskerk | 22 2-sep 17:30 Schuwacht 40 Start JV-seizoen, zie blz. 3
ma 4-sep 21:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering



http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

Luisteren naar en zingen 'Heer, U kent mij als geen ander"
via YouTube https://www.youtube.com/watch?1hfadngiaE

1 Heer, U kent mij als geen ander 2 Ook al zou ik naar het westen
U weet of ik zit of sta of het verre oosten gaan

en U kent ook mijn gedachten overal zult U mij leiden
voordat ik iets zeggen ga U zult altijd naast mij staan

dat U mij zo heel goed kent Heer en U maakte heel mijn lichaam

telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten

daar snap ik dus echt niks van
t' Is een wonder boven wonder

dat ik niet begrijpen kan het is mij te wonderbaar
Want U bent altijd bij mij Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen en altijd om mij heen

U legt uw handen op mij U legt uw handen op mij

en laat mij nooit alleen (2x) en laat mij nooit alleen (2x)

De scholen zijn weer begonnen

Deze uitspraak zien we op spandoeken boven de weg hangen. Ze herinneren ons
eraan dat er weer kinderen op weg naar school aan het verkeer deelnemen. Na zes
weken wat rust in het verkeersbeeld zijn de kinderen en jongeren weer terug van va-
kantie en gaan zij weer naar school. Een belangrijke periode in het leven. Ik weet niet
of daar vorige week aandacht voor was, maar het is belangrijk dat we onze kinderen
zegenen en dat kan met de volgende Bijbelse woorden die ik in de nieuwsbrief van het
Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap toegestuurd kreeg:

1. Moge de Heer je helpen (Spreuken 3:5-8, BGT)

2. Moge de Heer je kracht geven (Jesaja 40:31, NBV21)

3. Moge de Heer je vrede geven (Filippenzen 4:6-7, BGT)

4. Moge de Heer je beschermen (Psalm 121:7-8, BGT)

5. Moge de Heer je zegenen met vreugde (Numeri 6:24-26, BGT)

Zij schrijven verder: "Laten we het nieuwe schooljaar beginnen met liefde, positiviteit
en vertrouwen in de beloften van God. Neem als ouder(s) deze zegeningen mee in je
dagelijkse routine, op de terugweg van school, tijdens het werk of in de pauze. Naast
dat het krachtige uitspraken zijn, helpt het je ook om je kind door de dag heen toe te
vertrouwen aan de zorg van God, want Hij is altijd bij hen! Moge onze kinderen dit jaar
gezegend zijn terwijl ze de wereld ontdekken en groeien in kennis en karakter."

Ds Rob Maas
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Spetterende start nieuw JV-Seizoen

Aanstaande zaterdagavond 2 september willen we
het nieuwe JV-seizoen starten met een gezellige bar-
becue voor alle jongeren vanaf 12 jaar, ofwel voor de
jongeren die naar Faith4U (12+) gaan en de jongeren
die naar de JV (16+) gaan.
We zijn dit jaar welkom bij familie de Haay,
Schuwacht 40.
Het zou enorm gezellig zijn als jij er ook bij bent!
De inloop is vanaf 17:30, maar je kunt uiteraard ook
wat later aansluiten.
Wij hebben er in ieder geval al erg veel zin en hopen
jullie ook.
Aanmelden kan via de whatsappgroep, of door een
appje naar Annefleur: 0644515143 of

Neline:  0640008817.
Tot dan!




