
Orde van dienst zondag 1 oktober 2023 - PG Lekkerkerk - Ichthuskerk - 10:00 uur 

 

Israëlzondag 

Orgel: Jan den Ouden 

 

Thuis kunt u een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van 

verbondenheid aansteekt 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied 68: 7 

7 God zij geprezen met ontzag / Hij draagt ons leven dag aan dag, 

   Zijn naam is onze vrede. / Hij is het die ons heeft gered, 

   die ons in ruimte heeft gezet / en leidt met vaste schreden. 

   Hij die het licht roept in de nacht, / Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

   dat wordt ons niet ontnomen. / Hij droeg ons door de diepte heen, 

   de Here Here doet alleen / ons aan de dood ontkomen. 

 

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan 

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding 

 

Lezing van de wet 

We wijzen op het karakter van het geloof, namelijk het horen (Sjema Israël) van de woorden van 

God, en de eenheid tussen het OT en NT en lezen: Deuteronomium 6:1-7 en Marcus 12:28-31.  

 

Lied 68: 9 

9 God is de bron, de klare wel, / springader voor heel Israël, 

   uit Hem vloeit louter zegen. / Zijn lof ontspringt als een fontein, 

   zijn volk zal louter vreugde zijn, / komend van allerwege. 

   God, onze sterke bondgenoot, / toon ons uw macht, uw krachten groot; 

   Gij zult uw stad gedenken. / Vorsten van verre bieden Hem 

   terwille van Jeruzalem / hun eerbied, hun geschenken. 

 

Gebed 

 

Lied 868: 1, 4 en 5 

1 Lof zij de Heer, de almachtige  

   Koning der ere. 

   Laat ons naar hartelust zingen en  

   blij musiceren. 

   Kom allen saam, 

   psalmzing de heilige naam, 

   loof al wat ademt de Here. 

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw 

   haard heeft gezegend, 

   lof zij de hemelse liefde die  

   over ons regent. 

   Denk elke dag 

   aan wat zijn almacht vermag, 

   die u met liefde bejegent. 

 

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste  

   naam van zijn namen, 

   christenen loof Hem met Abrahams  

   kinderen samen. 

   Hart wees gerust, 

   Hij is uw licht en uw lust. 

   Alles wat ademt zegt: Amen. 



 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Moment met de kinderen en  

Zingen 'Heer blijf bij hen, neem hen mee, geef uw licht uw woord en uw zegen.' 

 

Schriftlezing Genesis 32: 23-33 (NBV21) 

[23] Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, 

samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen. [24] Nadat hij hen over de 

rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. [25] Maar zelf bleef hij 

achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. [26] Toen de ander 

zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup 

tijdens die worsteling ontwricht. [27] Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar 

Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ [28] De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ 

antwoordde hij. [29] Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt 

met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ [30] Jakob vroeg: ‘Zeg me toch uw naam.’ Maar 

hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. [31] 

Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn 

leven gered.’ [32] Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jakob liep mank. 

[33] Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de 

Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag. 

 

Lied 313: 1 

1 Een rijke schat van wijsheid 

   schonk God ons in zijn woord. 

   Hebt moed, gij die op reis zijt, 

   want daarmee kunt gij voort. 

   Gods woord is ons een licht, 

   en elk die in vertrouwen 

   daarnaar zijn leven richt, 

   die zal erin aanschouwen 

   des Heren aangezicht. 

 

Schriftlezing Efeziërs 2: 13-20 (NBV21) 

[13] Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. [14] 

Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van 

vijandschap, die hen scheidde, afgebroken [15] en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten 

werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede [16] 

en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap 

te doden. [17] Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij 

waren: [18] dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 

[19] Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en 

huisgenoten van God, [20] gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus 

Jezus zelf als de hoeksteen. 

 

Lied 276: 1 

1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 

   deur die naar stilte openstaat. 

   Muren van huid, ramen als ogen, 

   speurend naar hoop en dageraad. 

   Huis dat een levend lichaam wordt, 

   als wij er binnengaan 

   om recht voor God te staan. 

 

Verkondiging 

 



Lied 98: 1, 2 en 3 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 

   want Hij bracht wonderen tot stand. 

   Wij zien Hem heerlijk triomferen 

   met opgeheven rechterhand. 

   Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

   bevrijdend heil en bindend recht 

   voor alle volkeren op aarde. 

   Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

   Hij heeft in goedertierenheid, 

   naar de belofte eens gegeven, 

   het huis van Israël bevrijd. 

   Zijn volk is veilig in zijn handen. 

   Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

   Zo werd tot in de verste landen 

   het heil van onze God aanschouwd. 

 

3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 

   de psalmen gaan van mond tot mond. 

   De naam des Heren wordt geprezen, 

   lofzangen gaan de wereld rond. 

   Hosanna voor de grote koning, 

   verhef, bazuin, uw stem van goud, 

   de Heer heeft onder ons zijn woning, 

   de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader' 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied 146-C: 1, 3 en 7 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 

   zinge de lof van Israëls God! 

   Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

   roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

   Die lijf en ziel geschapen heeft 

   worde geloofd door al wat leeft. 

   Halleluja! Halleluja! 

 

3 Welgelukzalig is ieder te noemen, 

   die Jakobs God als helper heeft! 

   Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 

   die dag aan dag met Christus leeft? 

   Wie met de Heer te rade gaat, 

   die staat Hij bij met raad en daad. 

   Halleluja! Halleluja! 

7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

   Hem die zo grote dingen doet. 

   Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

   zinge nu blijde: God is goed! 

   Love dan ieder die Hem vreest 

   Vader en Zoon en Heilige Geest! 

   Halleluja! Halleluja! 

 

Wegzending en zegen 

 

 


