
22 oktober, 5e van de herfst, Groen 
Lekkerkerk 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Intochtslied: NLB 287: 1,2 
1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, 
bij de Heer zijn wij hier thuis 
kind aan huis. 
 
2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen -  
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

 
Aansteken van de kaars 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Direct aansluitend op het amen zingen we: 287: 5 
5. Rond het licht dat leven doet 
Groeten wij elkaar met vrede 
Paaslicht straal ons tegemoet 
Zegen wie uw liefde delen –  
Licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed! 
 

Allen zitten 
 

Inleiding op de dienst 
 
Gebed om ontferming 
 
Lofprijzing: NLB 868 
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren 
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam 
Loof al wat ademt de Here. 
 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 



HET WOORD 
 

Gebed voor de opening van de Schriften 

 
Kinderen naar de nevendienst 

 
Eerste Lezing: Jesaja 45:1-7 NBV 21 door lector 
1 Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken 
onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent – geen poort blijft 
gesloten: 2 Ik zal voor je uit gaan, ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren 
grendels stukbreken. 3 Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan 
zul je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept. 4 Omwille van mijn 
dienaar Jakob, van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen en je met een 
erenaam getooid, ofschoon je me niet kende. 5 Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er 
geen god. Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende. 6 Zo zal iedereen, van oost 
tot west, weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de HEER, er is geen ander 7 die het licht vormt en 
het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.  
 
Zingen: psalm 93: 1,4 
1. De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
Omgord met macht, bekleed met majesteit 
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
Al wat Gij ooit belooft hebt, blijft bestaan 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
En in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Tweede lezing: Mt 22:15-22 NBV 21 door lector 
15 Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in 
de val konden lokken. 16 Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen 
naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid 
onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, 
u kijkt immers niemand naar de ogen. 17 Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer 
belasting te betalen of niet?’ 18 Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me 
op de proef, huichelaars? 19 Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. 
20 Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ 21 Ze antwoordden: 
‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is terug aan de keizer, en 
geef aan God terug wat God toebehoort.’ 22 Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze 
lieten hem staan en gingen weg. 
 
Zingen: 315:1, 2 

Heb dank, o God van alle leven, 
Die zijt alleen Uzelf bekend, 
Dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
Uw licht en liefd’ ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen 
Nu wijkt uw troost niet meer van ‘d aard, 
En wat voor wijzen bleef verborgen, 
Werd kinderen geopenbaard. 



 
En of een mens al diep verloren 
En ver van u verzworven is. 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren 
Vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord dat spreekt in alle talen, 
Heeft uit het graf ons opgericht 
Doet ons in vrijheid ademhalen 
En leven voor uw aangezicht. 

 
Preek 
 
(Orgelspel)  
 
Zingen: 912 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk 
door uw liefde tot uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied, 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat, uw heilge Geest er woon'. 
 
6. Neem ook mijne liefde, Heer; 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf, en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 

Geloofsbelijdenis gezongen: NLB 340 b (staande) 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Onze Vader 
 
 
Collecte 
 
(Tijdens het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug van de kindernevendienst en kunnen de 
oppaskinderen opgehaald worden 



 
gemeente gaat staan 
 
Zingen: 418: 1,2 
1. God, schenk ons de kracht  
dicht bij u te blijven, 
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geween. 
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen,- 
vruchtbaar in de Heer. 
 
 
 
Zegen. 
 
Gezongen Amen 
 


