
Orde van dienst 15 oktober 2023 Grote- of Johanneskerk Lekkerkerk – 10:00 u.

Organist: Richard den Ouden

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 67: 1 en 3

1 God zij ons gunstig en genadig.
   Hij schenke ons 't gezegend licht
   dat overvloedig en gestadig
   straalt van zijn heilig aangezicht:
   opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
   en tot U zich wend',
   zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
   van uw heil erkent.

3 De aarde heeft de vrucht gegeven,
   die door de hemel werd verwekt,
   en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
   waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
   God is ons genegen, onze God geeft zegen,
   Hij die alles geeft,
   Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
   wat op aarde leeft.

Aansteken kaars van verbondenheid

Stil gebed

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Lied 880: 1, 2, 3 en 4

1 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
   ontvouwt zich in schoonheid, fris
   groen brengt haar mee,
   het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
   van ster tot onstuimige zee.

2 Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
   stroomt over in arbeid, in
   passie en pijn,
   in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
   in elk kind, onbevangen en klein.

3 Dit leven op aarde: een bron van genezing,
   welt op in ons lachen, zingt
   mee in ons lied.
   Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
   bevrijdt onze ziel van verdriet.

4 Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
   wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
   Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
   tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

ONTHULLING GLASKUNST

Inleiding op presentatie van nieuwe Glaskunst (Rob)

Filmpje over Annemiek Punt - https://youtu.be/-MiPJWwYGs8?si=xMxLBBt1avqwSbPr

Overdracht van het glaskunstwerk Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Lekkerkerk naar 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Lekkerkerk (M. van Zoest)



Onthulling

Korte toelichting op de glaskunst (M. van Vliet)

Dankwoord door voorzitter kerkenraad (H. Lebbink)

Lied 701: 1, 2 en 4

1 Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het Woord totdat zij baren mag.

2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

4 Want zij is de Geest, een met God in wezen,
   gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
   de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,
   vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Gebed voor de opening van de Schriften

Moment met de kinderen

Zingen: Heer blijf bij ons, neem ons mee ......

Schriftlezing uit Matteüs 21: 33-46

[33] Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem 
omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij 
hem aan wijnbouwers en ging op reis. [34] Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn 
knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. [35] Maar de wijnbouwers 
grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. [36] Daarna 
stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. 
[37] Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel 
ontzag hebben. [38] Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de 
erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” [39] en ze grepen hem vast, 
gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. [40] Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, 
wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ [41] Ze antwoordden: ‘Hij moet die ellendelingen een 
ellendige dood laten sterven en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten 
wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ [42] Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit 
nooit in de Schriften gelezen:
“De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.”
[43] Daarom zeg Ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een 
volk dat het wel vrucht laat dragen. [44]  Wie  over die steen struikelt, valt te pletter, en degene op 
wie die steen valt, wordt vermorzeld.’
[45] Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat Hij over hen 
sprak. [46] Ze wilden Hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de 
menigte, die Hem voor een profeet hield.



Lied 841: 1 en 2

1 Wat zijn de goede vruchten,
   die groeien aan de Geest?
   De liefde en de vreugde,
   de vrede allermeest,
   geduld om te verdragen
   en goedertierenheid,
   geloof om veel te vragen,
   te vragen honderd - uit;

2 geloof om veel te geven,
   te geven honderd - in,
   wij zullen leren leven
   van de verwondering:
   dit leven, deze aarde,
   de adem in en uit,
   het is van Gods genade
   en zijn lankmoedigheid.

Verkondiging

Lied 993: 1, 3, 5, 6 en 7

1 Samen op de aarde
   dat beloofde land,
   God zal ons bewaren,
   want Hij houdt in stand

3 't Westen en het Oosten,
   voor- en nageslacht,
   om zijn Naam te troosten
   zijn zij aangebracht;

5 Israël, Egypte,
   stem en tegenstem,
   hoogtepunt en diepte
   alles zegent Hem;

6 want Hij zal verzoenen
   wat vijandig is,
   nieuwe namen noemen,
   voor een oud gemis;

7 kerk en wereld samen,
   vasteland en zee,
   worden ja en amen,
   ja uit ja en nee.

Gebeden, dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven

Slotlied 1014: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Geef vrede door van hand tot hand,
   Je moet die schat bewaren;
   bescherm haar als een tere vlam,
   behoed haar voor gevaren.

2 Geef vrede door van hand tot hand 
   met liefde, onze redding;
   wees vriendelijk in woord en daad 
   bewogen om Gods schepping.

3 Geef vrede door van hand tot hand, 
   als brood om uit te delen;
   kijk ieder mens met warmte aan, 
   zo kunnen breuken helen.

4 De sterke, zachte hand zij dank,
   die meer dan troost kan geven:
   als woorden stokken, spreekt de hand 
   in vriendschap, steun en zegen.

5 Geef Christus door van hand tot hand, 
   zijn liefde schenkt ons leven.
  Geef vrede door, geef haar een kans: 
  een schat om uit te delen.

Zegen

Gezongen Amen


