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uitzending kerkdiensten:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  

Predikant: ds. Rob Maas, 
tel. 06-24820639 
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
bijna altijd telefonisch bereikbaar 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212  06-29592603 
 

Koster Ichthuskerk (december): 
Evert Simons, tel. (0180) 663940 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
 

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

AGENDA 

Bloemen: 
 

De bloemen uit de kerk gaan als  

groet van de gemeente naar  

mw. M.C. (Riet) de Heer-van Es. 

 

Er zijn bloemen uit het  

Jan van Zwienenfonds  

gegaan naar  

dhr. en mw. Schouten  

(ouders van Tamara  

Rozendaal-Schouten). 

 

Scriba: mw. Martine Sluimer, 
tel. (0180) 660607 
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;  

  e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 4 

Ziekenhuisopnamen: 
 

Mw. A.(Atie) Crielaard- 

Middelburg  

is weer thuisgekomen  

uit het ziekenhuis. 

 
Mw. B.M. (Sjanie)  

Benschop-Bot  

is na een val geopereerd  

aan haar heup.  

Zij mocht gisteren het zie-

kenhuis al weer verlaten.  

Koffie enz. 

Ichthus-

kerk 

Vanmorgen, Grote– of Johanneskerk 
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken. 

Gedachtenisviering 
Voorganger: ds. Rob Maas 

Thema:  ‘Verlangen naar nieuw leven’ 

Lector: Jacqueline van Sprang 

Lezingen: Jesaja 65: 17-23 (Bijbel in Gewone Taal) en Matteüs 5: 1-10 (NBV 21) 

Koor:  Militia Christi (MC)  

Orgel:   Elise Kreuk  

Zingen:   Psalm 121: 1,4  ||  MC: ‘Liefdevolle goedheid’  ||  Lichtlied 

  ‘Veel verder dan wij kunnen zeggen’, zie blz. 4  ||  MC: ‘Vaste hoop’ 

  MC: ‘Heer, wijs mij Uw weg’  ||  ‘In ‘t gedenken van de namen’, zie blz. 4 

  MC: ‘Er is een dag’  ||  Lied 416: 1,2,3,4  ||  Amen 

Volgende week, 3 december 

1e Advent, 10:00 uur 

Ichthuskerk, Voorganger:  

ds. Robert Wilschut, Hoogvliet 
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         bestemming ten name van         IBAN-nummer 
 

1e  kerk     Protestantse Gemeente te Lekkerkerk    NL07 RABO 0335 7028 64 

2e  diaconie  Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk  NL11 RABO 0333 8284 61 

3e  pastoraat Protestantse Kerk Nederland  NL10 ABNA 0444 444 777

                o.v.v. collecte pastoraat 

Voedselbank 
 

Het product van de 
maand voor december  
is een pak hagelslag 
of een pot chocopas-
ta. 

‘Veel verder dan wij kunnen zeggen’ 
(melodie Lied 65) 

1 Veel verder dan wij kunnen zeggen, 
reikt liefdevol Gods hand. 
Meer dan door ons valt uit te leggen, 
– tot aan de overkant; 
de overzijde van het leven, 
de laatste grens voorbij. 
Omdat Hij ons nooit op zal geven,  
niet in der eeuwigheid.  
 
2 Veel meer dan wij kunnen vermoeden,  
is God met ons begaan. 
Hij wil ons dragen en behoeden,  
ook na ons aards bestaan. 
Hij heeft de namen van ons mensen 
geschreven in Zijn hand 
Zijn liefde laat zich niet begrenzen, 
Hij doet Zijn Woord gestand. 
 
3 Veel verder dan wij kunnen denken 
gaat Gods bewogenheid. 
Niets is in staat dat in te perken, 
– geen ruimte en geen tijd. 
Zijn liefde heeft Hij ons gezworen 
in leven en in dood. 
Geen enkel mens gaat ooit verloren 
aan wie Hij adem bood. 

‘In 't gedenken van de namen’  
(Ds. A. Westerdijk/melodie Lied 913) 

1. In ’t gedenken van de namen, 

Heer, schiet ons gemoed weer vol, 

want de liefde van ons samen 

is geen uitgespeelde rol. 

Altijd weer dat warme plekje 

van verlangen in je hart; 

in die stille gloed ontdek je, 

hoe je denken is verward. 
 

2. Heer, op velerlei manieren 

weegt die lege plek zo zwaar, 

is het leven nooit meer vieren 

in ‘t gemis van hem of haar. 

Daarom smeken wij nu samen: 

Draag ons verder in dit land 

met de ons geliefde namen, 

ook geschreven in Uw Hand. 
 

3. Waar de weg dan heen mag leiden, 

leer ons leven met Uw zon, 

hemelstralen die bevrijden 

door U, Heer, Die overwon! 

Dan gaan wij weer moedig verder 

met hun namen in ons hart, 

met vertrouwen op U, Herder, 

Trooster van ons aller smart. 

Seniorengesprekskring 
 

De seniorengesprekskring komt 

iedere vierde dinsdag van de 

maand (uitgezonderd december) 

van 10:00 tot 11:30 uur bij elkaar 

in de Ichthuskerk.  

U bent van harte welkom aan-

staande dinsdag, 28 november.  

Ds. Rob Maas. 

di 28-nov 10:00 Ichthuskerk Seniorengesprekskring, blz. 4 

vr 1-dec 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 
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Gedicht bij de liturgische  
schikking: 

 
In verbondenheid  
met de Levende 

zoeken we een ster 
die ons verlicht  
in droeve dagen 

van gemis. 
Gij, 

licht in ons leven 
beziel ons 

om het licht 
van een ander 

brandend te houden 
en door te geven 

als een ster op aarde 
in Gods naam. 

20-nov Willem van Zwienen 80 jaar 

15-dec Aaltje Gilonette Oskam-Schelling 98 jaar 

18-dec Annetje Janna van der Wal-Nobel 73 jaar 

14-mrt Bastiaantje Oosterom-de Vos 89 jaar 

22-mrt Maria Johanna Streefland-de Jong 89 jaar 

27-mrt Clement Gerrit Tipker 72 jaar 

28-mrt Leendert van Ree 92 jaar 

7-apr Martina van Zwienen-Slappendel 94 jaar 

22-apr Teuntje Littel-den Boon 95 jaar 

28-mei Trijntje Baas-Koers 90 jaar 

14-jun Willem Brand 85 jaar 

25-jul 
Klaartje Gerdina Petronella Hendrika 

van den Heuvel-Rozendaal 
64 jaar 

2-aug Johanna Roest-van Vliet 91 jaar 

3-aug Johannes Schouten 91 jaar 

Gedachtenis van de overledenen 
“Wij roepen in herinnering hen die ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen; gemeenteleden, 
geliefden, vrienden en allen die zich een plaats hebben verworven in ons hart.”  

“Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in Uw genade,  
gekend bij U en bij ons.” 

Gedicht 'Verjaren'  
(Marinus van den Berg) 
 

Wie je liefhad, 

Wie je verwachtte, 

Je vader of moeder, 

Je kind hoe klein ook, 

Je steun en tegenwicht, 

Je inspiratie en weerstand, 

Je vriendin voor het leven, 

Je vriend in voor en tegenspoed. 

Die een broer of een zus voor je was. 

Wie je liefhad, 

Wie je leven veranderd heeft, 

Wie jou anders maakte. 

Wie je nu missen moet: 

Ze verjaren niet. 

 

 

Het is niet al zo lang geleden, 

Al weer een half jaar, 

Al jaren geleden, 

Voorbij en van gisteren: 

Ze zijn nog altijd bij je. 

Soms alsof ze nog gisteren 

Met je spraken. 

Jij spreekt nog met hen. 

Ze verjaren niet. 
 

Ze zijn er als ze er niet meer zijn. 

Ze zijn er als je ze nog zo graag  

erbij had gehad. 

Ze zijn er als je zegt: 

'Als ze dit ziet of had kunnen zien,  

wat zou ze trots zijn geweest.' 

Ze verjaren niet. 

Ze gaan met jouw jaren mee. 

Jaar in, jaar uit. 

Het is gedachteniszondag  
 

Wij gedenken gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar 
zijn overleden. Als gemeente willen we om nabestaanden heen 
staan en gezamenlijk stil worden bij het noemen van de namen. 
Stil worden uit respect, uit liefde en om onze overleden dierbaren 
te herinneren.  
 

Daarbij wordt troost gevonden in de belofte van Gods zorg voor 
onze geliefden die er niet meer zijn, én hoop geput uit de belofte 
dat God ‘alles nieuw zal maken’.  
Er is ruimte voor tranen en verdriet om wie wordt gemist. De pijn 
van een afgebroken leven, de leegte die je voelt.  
Tegelijk wordt aan dat verdriet perspectief gegeven: nu is het nog 
donker om ons heen, maar eens zullen tranen door God gedroogd 
worden en zal de zon opkomen over onze donkere momenten.  
 

Vanmorgen gaat dominee Rob Maas voor en zal het koor Militia 
Christi een aantal liederen zingen. 


