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Koffie en 

bijpraten: 

Ichthuskerk 

Vanmorgen, Grote– of Johanneskerk 

10:00 uur, Oudejaarsdienst 
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken. 
Voorganger: ds. Rob Maas 

Thema: ‘Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ 

Lector: Jorien Slingerland 

Lezing: 2 Korintiërs 5: 14-21 (NBV21) 

Muzikale medewerking: Blazersensemble van Muziekvereniging Lekkerkerk  

Zingen:   Lied 111: 1,5  ||  Lied 909: 1,2,3  ||  Lichtlied  ||  Lied 825: 1,4,5,8 

  Lied 90a: 1,4,5,6  ||  Lied 605: 1,2,3  ||  Amen 

 

Volgende week, 7 januari 

Ichthuskerk 

10:00 uur  

ds. Rob Maas 

C
O

L
L

E
C

T
E

N
  

       bestemming ten name van         IBAN-nummer 
 

1e  kerk     Protestantse Gemeente te Lekkerkerk    NL07 RABO 0335 7028 64 

2e  diaconie  Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk  NL11 RABO 0333 8284 61 

3e  Oudejaarscollecte Protestantse Gemeente te Lekkerkerk   NL07 RABO 0335 7028 64

                         o.v.v. Oudejaarscollecte 

vr 5-jan 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

Na de jaarwisselingen zijn nog maar enkele activiteiten bekend. 

Geef op wanneer u vergadert of bijeenkomt, graag met plaats 

en aanvangstijd. Dan kan dat hier vermeld worden. 

Soos voor alle leeftijden 
 

Beste gemeenteleden,  
Het is bijna 2024 en daar willen wij als jongeren graag 
met z'n allen op proosten. Daarom is er 6 januari 2024 
een nieuwjaarsborrel in het jeugdhonk. Het begint om 
20:00. Iedereen is van harte welkom (jong en oud).  
Zien we jou/u dan?                                 De J.V. 

Wie wil een paar uurtjes per jaar het VERJAARDAGSFONDS helpen?? 
Het verjaardagsfonds zorgt voor een waardevol contactmoment met de leden van 

onze gemeente en is ook een mooie bron van inkomsten. 
Samen met de heer Piet van den Heuvel (nieuwe coördinator) zijn wij op zoek naar 

enkele medewerk(st)ers. Wil jij/wilt u maandelijks op enkele adressen (gemiddeld 4 

tot 5) het verjaardagsfondszakje ophalen?  

Neem dan contact op met Piet van den Heuvel, tel. 06-25112930 of mail naar 

pc.vanden.heuvel1@gmail.com  
Bellen of mailen naar één van de kerkrentmeesters kan ook. Doe jij/doet u mee? 

Deze zondag gaan er attenties als dank en waardering naar de jeugd.  

Tal van jongeren hebben zich de laatste tijd ingezet voor de kerk.  

We denken aan: 

- de live stream uitzendingen op zondagmorgen, 

- het opknappen van het jeugdhonk, 

- de organisatie van de beide succesvolle diensten met de zandto- 

  venaar op kerstavond en 

- de muzikale bijdragen in speciale kerkdiensten. 

Daarom bedankt de gemeente Marc, Thom, Casper, Alexander,  

Annefleur, Neline, Joris, Hannah, Martijn, Tamara, Nienke, Wendy 

en Sarah van harte. 

Zij hebben heel toepasselijk bij de jaarwisseling een champagnefles 

gevuld met Celebration-chocola ontvangen.  
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Uitleg die bij de liturgische bloemschikking 

De wanordelijke schikking in de houten vaas op de oude jute stof, verbeeldt het 

“rafelige” jaar dat achter ons ligt. Het was opnieuw een jaar vol onzekerheden en 

pijnlijke momenten, gesymboliseerd in de stekelige kaardenbollen. 

Velen voelen zich zoals de uitgebloeide bloemen: broos en kwetsbaar. Maar de 

witte roos en de lichtjes in de schikking geven hoop op een lichtere toekomst. 

De fragiele zaden bevatten de kiemen voor een nieuw bloeiseizoen waarin we mo-

gen vertrouwen op Gods nabijheid.  

Oudejaarsdienst in de morgen 

Het voelt misschien vreemd dat er maar één dienst is op oudejaarsdag, maar het 
leek de kerkenraad een idee om de ochtenddienst van zondag 31 december te ge-
bruiken om bij de wisseling van het jaar stil te staan en met elkaar het jaar af te slui-
ten. Dus: Ga mee naar het nieuwe jaar! Daar kun je een vraag bij stellen, namelijk: 
hoe gaan we van het oude naar het nieuwe jaar? In de dienst staat de tekst uit 2 Ko-
rintiërs 5: 17b centraal: "Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." Hoe kijken wij 
tegen (gebeurtenissen in) de wereld aan? Met een wereldse blik of met een blik van-
uit de kennis dat we in Christus een nieuwe schepping zijn? Hoe kijkt God naar de 
wereld waarin wij leven en hoe kijkt Hij naar ons en onze manier van leven? Welkom 
allemaal. Het blazersensemble van de Muziekvereniging Lekkerkerk begeleidt de 
samenzang. 

Zieken: 

Dhr. J. J. Manschot verblijft na een zieken-

huisopname in de Breeje Hendrick.  
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