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Predikant:  ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 
   e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
               bijna altijd telefonisch bereikbaar 
Pastoraal meldpunt: mw. M.(Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095   
 

Scriba:  mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 
   2941 EE Lekkerkerk; (0180) 660607 
   e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212    06-29592603 
Koster Ichthuskerk (januari): 
Anton Littel, tel. (0180) 662872 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting  
  onder de opsomming van de kerkdiensten. 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

Volgende week, 21/1, 10:00 uur  

Ichtuskerk Oecumenische dienst 

Voorganger: ds. Rob Maas en mw. Gerda Martens 

Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 14 augustus 2024 - jaargang 25 no. 2 

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  
  

 
  

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken. 
Voorganger:  ds. H. van Briemen-Cammeraat, Capelle aan den IJssel 
Organist: Richard den Ouden  
Lector: Nico van Vliet 
Lezingen: Mattheus 5: 1-12 
Zingen:   Lied: 62: 4,5 II Lied: 1010: 2,4 || Lied: 78:1, 4 ||        
  Lied: Als je ‘t moeilijk hebt, Youtube II Lied: Een Bergrede, 
  Youtube II Lichtlied II Lied: Opw 268/ELB 118 ||  
  Lied 87: 1,2,3,4 || Amen                    
Collecten: 
1e collecte voor de kerk   NL07 RABO 0335 7028 64 
2e collecte voor de diaconie  NL11 RABO 0333 8284 61 
3e collecte voor  verwarmingskosten  NL07 RABO 0335 7028 64 
                                                    o.v.v.  verwarmingskosten 

 

Ouderenmiddag 
 
 

Dinsdag 16 januari 2024 is er weer een 
ouderenmiddag. 
Dan komt boerin Rianne van Kaasboerderij 
Schep uit Bergambacht iets vertellen  
(en laten zien) over "Het leven en werken op 
een kaasboerderij.  
En ja, Hollandse boerenkaas, wie houdt daar 
niet van? 
 
Komt u ook? 
 
Wilt u gebruik maken van vervoer, bel dan 
naar Mariet Verkuil, tel. 06-10251433. 
 
De middag begint om half drie. 
Plaats: Ichthuskerk 
 

Verhuur/gebruik Ichthuskerk 

Jennie en Evert Simons zijn bereid gevonden 
de verhuur en het gebruik van de Ichthuskerk 
over te nemen van Anton Littel. Daar zijn wij 
natuurlijk erg blij mee. Voor verzoeken om of 
informatie over huur of beschikbaarheid van 
zaalruimte van de Ichthuskerk kan dus in het 
vervolg met hen contact worden opgenomen 
via 06-48094809 of 
evert.simons@outlook.com 

Bij geen gehoor kan contact worden opgeno-
men met Joop en Marijke Versluis, 06-
27202166 of joop-en-marijke@hetnet.nl 

Voor Anton Littel is hiermee ook aan dit stukje 
gemeentewerk een einde gekomen. Ook 
langs deze weg bedanken wij Anton Littel 
heel hartelijk voor de vele jaren van zorg hier-
voor. Fijn dat steeds op je kon worden  
gerekend!  

Bloemen 
 
De bloemen  uit de kerk gaan naar dhr. H.D.P. 

Soutendijk. 

 

Er zijn bloemen vanuit het Jan van Zwienenfonds gaan 
naar mw. N.C. van der Sluis. 
 

 

 

 

 

 

Ziekenhuisopname 

Mw. G.M. van der Laan-Verwaal is na een val 
opgenomen in het Revalidatie Centrum Marnix, 2e etage,  
kamer D24, Marnixlaan 5, 3131 PL Vlaardingen. 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
Koffie: Ichthuskerk 
 
 

  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

Ma 15-jan 19:30  Vergadering Pastoraat 

Di 16-jan 14:30 Ichthuskerk Ouderenmiddag 

Wo 17-jan   Vergadering kerkrentmeesters 

Vr 19-jan 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
mailto:evert.simons@outlook.com
mailto:joop-en-marijke@hetnet.nl
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Opwekking 268 
 

Hij kwam bij ons 
 

Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
de Zoon van God als mensenzoon.  

Hij diende ons als een knecht  
en heeft zijn leven afgelegd. 

 
Refrein:  

Zie onze God, de Koning-knecht,  
Hij heeft zijn leven afgelegd.  

Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,  
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 
En in de tuin van de pijn  

verkoos Hij als een lam te zijn,  
verscheurd door angst en verdriet  

maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
 

Refrein:  
 

Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard' en hemel schiep,  

vergaf de hand die Hem sloeg.  
De Man, die onze zonden droeg. 

 
Refrein:  

 
Wij willen worden als Hij.  

Elkanders lasten dragen wij.  
Wie is er ned'rig en klein?  

Die zal bij ons de grootste zijn. 
 

Refrein:  
 


