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Groteï of Johanneskerk, Startzondag 
Voorganger: ds. Rob Maas 

Thema: Als nieuw!  

  Leven in het Licht van Gods koninkrijk. 

Lector: Kees Mudde 

Lezing: Matte¿s 20: 1-16 

Muziek: Richard den Ouden en  

  Interkerkelijk koor Militia Christi (MC) 

Zingen: Lied 871: 1,2,3,4  ||  MC - óHeer, wijs mij Uw wegô 

  MC - óThy word is a lamp unto my feetô, blz. 2      || Lied 834: 1,2,3 

   MC - óStanding on the Promises of Godô, blz. 2   

   Opw.40 - ôZoek eerst het koninkrijk van Godô  ||  MC - Vaste hoop 

   Lied 793: 1,2  ||  Amen 
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       bestemming     ten name van      IBAN-nummer 
 

1e  kerk     Protestantse Gemeente te Lekkerkerk    NL07 RABO 0335 7028 64 

2e  diaconie  Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk NL11 RABO 0333 9284 61 

3e  onderhoud gebouwen  Protestantse Gem. te Lekkerkerk   NL07 RABO 0335 7028 64 

                o.v.v. onderhoud gebouwen 

!D9b5! 

Volgende week, 15 sept. 

Ichthuskerk 

Oecumenische dienst 

 Voorgangers:  

pastor Gerda Martens en 

dominee Rob Maas 

 

Bloemen: 

De bloemen uit de kerk  

gaan als groet van de  

gemeente naar mw. H.J.G.  

(Han) Verhoog-Vernie 

 
 

De bloemen uit het  

Jan van Zwienenfonds  

gingen deze week naar  

dhr. A.H. (Arie) Grootenboer 

Koffie, thee 

of limonade 

en bijpraten 

in de  

Ichthuskerk. 

Onze zieken: 
 

Mw. M.H. van der 
Graaf-de Graaf 
is weer thuis na een 
operatie aan haar rug. 
De operatie is goed 
verlopen. 

4 

ma 9-sep 19:30 Ichthuskerk Inloop -- gemeenteavond 

di 10-sep 14:30 Ichthuskerk Ouderenmiddag, zie blz. 3 

wo 11-sep 11:00 Johanneskerk Woensdagochtendgebed 

vr 13-sep 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

za 14-sep 15:00 Ichthuskerk Vossenjacht, pizzabus    poster 
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Startdienst met als thema:  

Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk 
 

Het is een dienst voor iedereen. Bijzonder is dat de preek verweven zit 

in de dienst, wat ook wordt bepaald door de quizvragen in de dienst. 

Verder is er voor de kinderen iets met een vaas en natuurlijk ook iets om 

mee naar huis te nemen, maar wat kies je dan en wie is er dan eerst? 

Kortom we willen met elkaar nadenken over vernieuwing van ons leven 

door vooruit te grijpen naar een wereld waarin God koning is. Wat dat 

betreft is dat vanuit het Jodendom een uitleg over het koninkrijk van de 

hemelen. Er komt een wereld waarin Gods koningschap zal heersen. 

Dus niet zozeer een land of natie met een koning, een nieuwe wereld, 

maar een nieuwe wereldheerschappij, waar God zo handelt als in het 

verhaal van vandaag, namelijk een voorbeeld voor ons dat zorg en liefde 

voor andere mensen en respect voor menselijke waardigheid het konink-

rijk van God tot stand brengen op aarde. En nog meer om over na te 

denken. 

 

Gemeenteavond 
 

Op de jaarlijkse gemeenteavond op 9 september zal naast een prettig 

samenzijn de kerkenraad uitleg geven over het beleidsplan voor de  

periode 2024-2027 en ook wordt het jeugdbeleidsplan gepresenteerd. 

Uiteraard zijn we benieuwd naar wat u daarvan vindt en is er gelegen-

heid genoeg om vragen te stellen en uw inbreng te geven, die we zo 

nodig hebben als gemeente en kerkenraad. Er is een hapje en een 

drankje en tijd voor ontmoeting. 

 

Oecumenische dienst in de Vredesweek 
 

Volgende week zondag is er de gezamenlijke dienst met de Rooms-

katholieke geloofsgemeenschap Heilige Jozef Lekkerkerk. In deze 

dienst in de Ichthuskerk is het thema: Samen voor Vrede. Nu!  

In de dienst gaan pastor Gerda Martens en dominee Rob Maas voor. 

Imre Rolleman en Sarah Berghuis werken muzikaal mee aan de dienst. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/


Voedselbank 
 

Het product 

voor de maand 

september is 

thee. 

2 3 

Samen voor schoon! 

Vrijdag 20 September 2024: World Cleanup Day 

Verzamelpunt: Ichthuskerk, Kerkweg 34 te Lekkerkerk, Tijd: 9:45 ï 12:00 uur 

             

We beginnen met koffie, thee of limonade. 

Daarna gaan we in kleine groepjes op pad om zwerfafval op te ruimen.  

Zo maken we met elkaar de wereld een stukje mooier. 

Wilt u zelf handschoenen en/of een afvalgrijper meenemen? 

Er zijn ook grijpers te leen. 

Leuk als je meedoet!  

Aanmelden is niet nodig. 
 

Namens de diaconie, Wout Klerk 

1. Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad.  

Als ik me bang voel, denk dat ik de weg 
kwijt ben,  

bent U er nog steeds naast me,  

en niets zal ik vrezen als ik in de buurt ben.  

Wees alstublieft tot het einde  

bij me in de buurt.  
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

 

2. Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Ik zal uw liefde voor mij niet vergeten, 

en toch dwaalt mijn hart voor altijd af.  

Jezus, wees mijn gids  

en houd me aan uw zijde,  

en ik zal van u houden tot het einde.  
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Vertaling van óThy word is a lamp unto my feetô 

Vertaling van óStanding on the Promises of Godô 
 

1. Gedragen door de beloften van Christus mijn koning,  
Laten we door de eeuwen heen Hem prijzen,  
Ere zij God zal ik roepen en zingen.  
Gedragen door de beloften van God.   
Refrein:  
Gedragen door de beloften van onze Verlosser, 
Houd  ik mij staande  
door de beloften van God.   
 

2. Ik word gedragen door Zijn beloften 
die niet zullen falen, als de huilende storm 
van twijfel en angst mij overvalt,  
door het levende woord van God zal ik overwinnen,  
Gedragen door de beloften van God.   
Refrein  
 

3. Gedragen door de beloften kan ik nu 
de volmaakte zuiveringen door Zijn bloed zien; 
voor altijd  in vrijheid leven door Christus  
staande op de beloften van God, 
gedragen door de beloften van God.   
Refrein 
 

4. Gedragen door de beloften van Christus, 
de Heer, ben ik eeuwig aan Hem gebonden 
door Zijn liefdevolle binding,  
die dagelijks overwint door het Woord van de Heilige Geest, 
gedragen door de beloften van God.   
Refrein 
 

5. Ik word gedragen door Zijn beloften die niet zullen falen, 
als ik luister naar de stem van de Heilige Geest die mij dagelijks roept. 
Dan zal ik rusten in mijn Verlosser,  
gedragen door de beloften van God. 

 Ouderenmiddag, dinsdag 10 september 
 

Albert de Haaij komt vertellen over het leven in 

Gambia en hoe er vanuit Nederland hulp wordt 

geboden om de situatie daar te verbeteren. 

We zullen ook iets horen over de hulp aan het 

ziekenhuis "Narang Health Center" in Jiboro.  

Hij zal hierbij zowel bewegende als stilstaande 

beelden vertonen. 

Albert zal ook potjes zelf gemaakte jam meebrengen. De op-

brengst hiervan wordt geheel besteed aan de hulp in Gambia. 

We sluiten de middag af met het eten van pannenkoeken. 

U bent van harte welkom. 

Wilt u gebruik maken van vervoer, bel dan naar Mariet Verkuil, tel. 06-10251433. 
 

De middag begint om 14.30 uur. 

Plaats: Ichthuskerk 

Sunday Hour dienst, zondag 22 september 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de Sunday 

Hour dienst op zondag 22 september a.s. om 10:00 

uur in de Grote- of Johanneskerk. 

Het thema is:  ñEen kerkdienst om nooit te vergetenò 

Marc de Gooijer is de spreker en de band ñAll to youò 

uit Krimpen aan de Lek zorgt voor de muziek. 

Leuk als je er bij bent!   Zie de poster 




